8. SAYFAMIZDA 
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ODAKLARI 


AĞCA, CİNAYETTEN SONRA MALATYA ÜGD'DE SEMİNER e% 


VERDİ 


olaylardan biri daha 


belirlendi 


İpekei nin katili Ağca ile 


gürüsen Somuncuoğlu Yalı 


g MHP yöneticisinin M.A.Ağca'yı çağırtmak için Malatya'ya gönderdiği 


komando bütün yurtta aranıyor 


© 2 e © e e ipekçi cinayetinin dü voe üğüm 
Genel Başkan Yardımcısı ve Niğde Millet- 


MH vekili Sadi Somuncuoğlu hakkındaki iddialar yoğunlaşırken, Somuncuoğlu'nun Abdi İpekçi" nin katili Mehmet Ali Ağca'yla görüştüğünün saptanması olaya yeni boyutlar kazandırdı. 

Muhabirimizin elde ettiği bilgilere göre, konuyla ilgili açıklama, daha önce gözaltına alınan, fakat halen firarda olan Ülkücü Gençlik Derneği üyesi bir komando tarafından yapıldı. Açıklamaya göre, Sadi Somuncuoğlu Mehmet Ali Ağca'yı İstanbul'da MHP yanlısı gençlerin etkin olduğu ve öğrenci yurtlarının bulunduğu bir semtte, son derece lüks döşenmiş bir evde kabul etti. 


HABER MERKEZİ 


(Devamı sa. 7, sü.1'de) 


Şenol Güler'i vurmaktan sanık Mehmet Uçar'ın jandarmada verdiği ifade 


Uçar.Somuncuoğlu bize, Fabrikanızdan bir solcuyu 

vurun, dedi” 


© Beni Somuncuoğlu” nun yanına gideceğiz, gelmezsen öldürürüz, diyerek MHP Genel Merkezine götürdüler 


© Plana göre, saat 13.00 sıralarında Şenol Güler” i vurduk. 
Bana ' silahı kaybet” dediler. 
ANKARA (ÖZEL) 
M HP Genel Başkan Yardımcısı ve Niğde Milletve™ kili Sadi Somuncuoğlu hakkındaki iddiaların yoğunlaşmasına yol açan, "Şenol Güler cinayeti” olayı, belgelerin ortaya çıkmasıyla aydınlandı. Şenol Güler'i vuranlardan komando Mehmet Uçar'ın jan- 


darmada verdiği ifade, saldırganların emri Sadi Somuncuoğlu' ndan aldığını açıkça ortaya koyuyor. 


POLIS BUNYAMIN ifadede Uçar SO PN YILMAZIN PEŞİNDE 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Ağca'nın örgütlü bir şekilde kaçırılması olayını aydınl x iste- 


yen polis yetkilileri aynı gün Kartal-Maltepe Askeri Cezaevinden firar eden er Bünyamin Yılmaz'ın 


(Devamı sa.7, sü,6'da) 


oğlu bize fabrikamızdan bir solcuyu vurun dedi" şeklinde konuşuyor. Jandarma tara'ından alınan ifadede, Uçar'ın yazdığı "MHP Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun yanına gideceğiz, sen de geleceksin, gelmezsen öldürürüz tehdidiyle beni Bahçelievler'deki MHP binasına götürdüler" cüm- 


(Devamı sa. 7, sü.3'de) 


noktası aydınlanıyor 


evo 


Kuruluş yıkı1921 Kurucusu: ŞEFİK HÜSNU 


Papa ve Patrik I. Dimitros kiliselerarası sorunları da görüştüler. (Fotoğraf :Korhan ATAY): 


Papa ile Patrik istanbul'da buluştu 


İSTANBUL (ÖZEL) 

ATOLİKLERİN dini lideri Papa Jean Paul Il, 

Ortodoks Kilisesinin dini lideri Patrik 1. Dimitrios'la görüşmek üzere dün İstanbul'a geldi 

THY'ye ait özel bir uçakla saat 11 .40'ta Yeşilköy 

Havaalanına gelen Papa'yı İstanbul Valisi Orhan Er- 


GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ; KONDU ` 


Kayseri’ de olaylar dün de sürdü 


@Dünkü olaylarda iki kişi öldü, bir kişinin de cesedi bulundu @iki varalı daha ölünce, komandoların taradığı kahvede ölenlerin sayısı 8'e yükseldi © YAZISI 5. SAYFADA 


buğ ve diğer yetkililer karşıladılar. Papa havaalanın- da kendisini karşılamak üzere bulunan Patrik 1. Dimitrios'la kucaklaştı ve bir süre konuştu. Papa Jean Paul Il'yi karşılayanlar arasında Ermeni Ortadoks 

Kilisesi Patriği Kalutsyan da bulunuyordu. 
H: 'aalanından sonra beraberindeki heyetle bera- 
(Devamı Sa.7, Sü.7'de, 


Halk yollarda kaldı 


Görevden alınmak istenen İETT Taşıtlar Dairesi Başkanı 


direniş başlattı ©ibrahim Urhan” ı destekleyen İGD, 


Dev-Sol, Dev-Yol, ve Halkın Kurtuluşu grupları Şişli Garajını işgal ettiler 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Dün sabah işine gitmek üzere sokağa dökülen İstanbullular, uzun bir bekleyişten sonra otobüslerin gelmediğini görünce, önce şaşırdılar, sonra İETT şoförlerinin direnişe geçti- 
(Devamı sa. 7, sü.1'de) 


— SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNİ ÇALIŞTIRMAMAK İÇİN ASKERİ SAVCILAR HEDEF ALINIYOR 


namuslu bir 


SADI 
SOMUNCUOĞLU 


CUMA 


30 


KASIM 1979 
500 KURUŞ 


hukukçunun onur belgesidir” 


© Tercüman Gazetesi Savcı Saydam Erdok 


aleyhinde yayın yapmak için 12 Mart Savcısı Yaşar Değerli”den mütaala aldı 


NKARA ve İstanbul Sıkıyönetim Mahkemelerinde önemli duruşmaların karar safhasına geldi- 


AöS'de Dev-Solcuların saldırdığı öğrenci 


HABER MERKEZİ 


ği bugünlerde, yargılanmakta olan MHP yanlılarının ve bazı gazetelerin mahkemelerin görev yapmasını en- 


-gellemeye çalıştıkları ve bunun için de savcı ve 


hakimleri hedef aldıkları görülüyor. ) 

İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde önceki gün yargılanan Vedat Kasımlar, Veli Can Oduncu, Şerafettin Avsar ve Mustafa Baki Gülcan adlı koman- 


yurttan sürüldü (C5.SAYFADA 


doların duruşmasında, esas hakkındaki mütalaasını veren Askeri Savcı Saydam Erdok hakkında bazı gazetelerde Mini Savunma Bakanlığının soruşturma açması gerektiği öne sürülürken, kendisiyle görüştüğümüz İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın; "Askeri Savcının açıkladığı mütalaa namuslu bir hukuk- 
*çunun onur belgesi olarak tarihsel bir nitelik taşımaktadır. Bu mütalaa & leyhine belirli çevrelef- den kaynaklanan saldırılar Askeri Savcının faşist terörün kökenine indiğini ve karanlıktaki odakları ortaya çıkardığını kanıt lamaktadır"' dedi. 
ORHAN APAYDIN'IN AÇIKLAMASI 
Orhan Apaydın gaze temize konuyla ilgili olarak su acıklamayı yaptı: "Sıkıyönetim mahkemeleri bağımsız yargı organlarının içinde çalışmaktadırlar. Sıkıyönetim mahkemesi hakim ve savcılarının verdikleri kararlar, yaptıkları işlemler ve ileri sürdükleri mütalaalat vicdani (o kanaatlerinden kaynaklanır. Hakım ve 


(Devamı Sa.7, Sü.7'dej 


Ebu Firaz, 
Türkiye” nın 
Filistin davasına her zaman destek 


savcılar 


olacağına inandıklarını susacak mı? 
söyledi 
ANKARA (ÖZEL Oral Çalışlar 


Filistin Kurtuluş Örgütü Ankara Temsilcisi Ebu Firaz, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla FKö temsilciliğinde düzenlediği basın toplantısında, Filistin halkının mücadelesiyle 


Güneş'le Bozkurt arasındaki kavga uzerine çok yazılıp çizildi. Dikkatimizi çeken, "Silahı neden çekti", "Neden Bozkurt'a saldırdı" diye Güneş'e veryansın edilmesidir. Olay şöyle veya böyle cereyan etmiş bunun bizce bir önemi yoktur. 


ilgili bilgi verdi. 

Ebu Firaz, Nablus Belediye Başkanı Bessam 
El Şhaka'nın gözaltına alınmasının İsrail'in baskılarının bir devamı olduğunu belirtti. Türkiye halkının FKÖ temsilciliğine yakınlık ve destek gösterdiğini söyleyen Firaz, Türkiye'nin de Filistin davasına her zaman 


(Devamı sa. 7, sü, 4'te) 


Önemli olan bu kavga neden çıkmıştır. Bunun üzerinde pek durulmuyor. 
Kavga, Hasan Fehmi Güneş'in MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu'nun suçlarını sayıp dökmesinden çıkmıştır. Eski İçişleri Bakanı Güneş, Somuncuoğlu'nun işlediği suçları birer birer Senato'nun önüne getirmiştir. Kavganın sebebi budur. 


NN 


pp, 


(Devamı sa. 7, sü.5'de) 


Arkadaşamız Sina Çıladır'ın bugünkü yazısı elimize geçemediğinden yayınlayamıyoruz, Duyurur, özür dileriz. 


Hayrabolu'dan Turgut Yıldız 


Kampanyamıza hünerli bir fotoğraf makinası hediye etti 


bundan böyle çok daha güzel fotoğraflar çekecekler. Geniş açı tabir edilen bu makina ile bir defada çok geniş bir alan tespit ‘edilebiliyor. 
23 Kasım tarihli gazetemizde, değerli hocamız seçkin insan Ümit pıyor Turgut Yıldız. Gazetemize he- Doğanay'ın cenaze törenini bu ma- diye ettiği makina ile muhabirlerimiz, kinayla fotoğrafladık. 


"90 adet kitabın gelirini Aydınlık'a veriyorum” 


(50) tanesinin Aydınlık yararına satılmasını, sağlanacak paranın gazetemize verilmesini yazdım. Uğraşınızda başarılar dilerim. 


Hayrobolu'dan Turgut Yıldız,gazelemize 180 derecelik bir açıyla fotoğraf çekebilen bir makina he- 
“diye etti. Yıldız, ayrıca 150 liralık da Aydınlık kartlarından satın aldı. 
Hayrabolu'da gazete bayiliği ya- 


Gazetemizi geliştirmek hepimizin boynunun borcu, Az da olsa ben de katkida bulunmak istiyorum gazetenin kapmanyasına. Bu nedenle TÜR—DA'ya, dağıtımını yaptığı “Türkiye'de Göç Olgusu, Sorunları ve Çözümü" adlı kitabımdan elli 


Baki ÖZ Gökçeli Ortaokulu Müdürü Niksar TOKAT 


muzaffer hacıhasanoğlu 


ELLER , 


öyküler 
AYDINLIK 


Gene Dağıtım: TÜR“-DA Hamam Sokak, No, 4, Cağaloğlu - İstanbul YAYINLARI 


35 lira 


Mao 


Genel Dağıtım: TU:«DA Hamam Sok, No:4 Çağaloğlu/i STANBUL 
Tel: 27 25 22 


K 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


AYDINLIK 
ANLA 


120 Lira 


— o 
Genel Dağıtım: TÜR-DA Cağaloğlu, Hamam Sok. 4/2 İSTANBUL 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F ransızca bir kelime olan "Anarchie" 
aslında siyasal ve toplum sal bir doktrindir. Bir bakıma, kargaşalık, düzensizlik olarak nitelendirilebilir. o Hükümet denetlemesinde olmaksızın, özgürce gelişmeyi esas alır. 

Salt özgürlük ve iktidarın sistemli bir biçimde reddedilmesi, girişilen hareketlerin övgüsü, toplumu baş eğmemeye kışkırtmak, anarşist davranışlardır. 

Anarşizm doktrini, liberal düşüncelerle sosyalist düşünceler arasında garip bir kaynaşmasının ürünü dür. 

Anarşizm, liberalizm- den devlet ekonomisi aleyhindeki | eleştirisini, özel teşebbüs hakkındaki aşırılığını, oluşagelen ekonomik düzen hakkın daki görüşünü almıştır. 

Sosyalizmden de, mülkiyetin eleştirisini ve işçinin sömürülmesi kuramını aktarmıştır. 

Fransız sosyalisti Proudhon, bugünkü anarşizmin gerçek ve öz babası sayılmaktadır. 

Fakat, çok daha eski çağlarda Platon (İ, Ö: 428-348), "Cumhuriyet" adındaki eserinde, anarşizmden söz eder. 

JJ. Rousseau (1712- 1778), anarşizme, yaratılmış bakımından iyi ve özgür, fakat toplum tarafından bozulmuş insan anlayışını getirdi. 

Proudhon (1809- 
1865), Bakunin (1814- 1876), Kropotkin (1842- 


FİKİR MEYDANI 
ANARŞİ VE ŞİDDET EYLEMLERİ 


Fürizan Hüsrev Tökin 


"Sorun, bir idealin başarısı için çalışmak değildir.Anarşizm doktrininin tümüyle tersine hareket edilmektedir” 


1865), anarşinin düşünce yapısını kuran düşünce adamlarıydı. Bunlar kana susamış insanlar değillerdi; şiddet olaylarını sevmezlerdi; anarşik eylemlerin karşısındaydılar. 


Şöyle diyorlardı: “Anarşik hareketlerde kan dökülmesi üzücüdür. İnsanlığın gafleti yüzünden 


kanlı anarşi olayları daima kötüdür; büyük felakettir. Yalnız kur- 


banları için değil, izlenilen amacın bütün saflığını bozar. Her insanın özgür bir değer kazanabilmesi için insanlığa saygili olması gerekmektedir. İnsanları özgür yapacak olan, şiddet hareketleri değil, aklın saltanatıdır." 


Amaçları... 


Görülüyor ki, asarşı düşüncesini ortaya atan lar, şiddet hareketlerinin karşısındadırlar. Anarşik eylemleri hiç bir zaman önermemişlerdir. 

Oysa bugün dünyanın birçox ülkelerinde, Türkiye de bunun içindedir; 


anarşistler şiddet eylemlerine girişiyorlar, adam 


kaçırıyorlar, adam öldürüyorlar, o soygunlar yapıyorlar, bombalar atıyorlar. 


Tümüyle ters anlaşılan anarşi doktrinini ters yönden uygulamaya baş vuruyorlar. Kayıtsız şartsız, öldürmek için öldürüyorlar, adam kaçırıyorlar soygunlara girişiyorlar. 


Amaçları: Toplum dü- 


zenini bozmak, huzursuz- 


luk yaratmak, korku salmak, devlet otoritesine karşı çıkmak. 


Anarşizm doktrininin ne olduğunu bilmeden, bilgisizce bir sorumsuzluk içinde gencecik insanları birbirine vurduruyorlar. Bu genç insaniarı bu yollara yönelten ler, başlıca sorumlu kişilerdir. 


Son yıllarda anarşik olaylar, rejime karşı yönelmiştir. Rejimi bunaltmak, devlet otoritesini kırmak, güvenlik kuvvetlerini hiçe saymak başlıca amaçları olarak 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAYİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


"Tarlalarımız çok verimli, Su olsa hura- ar 

yemyeşil olur. 
Senede en az iki ürün alabiliriz" 


Antalya 
Ovasında susuzluk çeken 

bir 

bölge, 
Serik'in 
Teke 

Köyü civarı 


ZEYBEKLER KÖYLÜLERİNİN 


TURAN EMEKSİZ 
LİSESİNDE 
İŞKENCE 
İDDİASI VE 
GERÇEK 


Malatya Turan Emek siz Lisesinde Hüsnü Alkan adlı ülkücü biröğrenci mahalli gazetelere baş: vurarak ke edildiğini iddia etmişür, İddiaya göre kantine çay içmeye gitmiş, kanünin 
boş olduğu bir snada 7 
kişinin saldırısına uğravarak göğsine CHP ve alo ok yazılmış, 

Okul Müdürü Fikret Doğan'ın açıklamasında vöyle bir olayın olmadığı olamayacağı söylenmiştir, Okul Aile Birliği de aynı görüşü paylaştı. 

Ülkücü öğrencinin gitüğini iddia ettiği okul kantini çalışmamaktadır. 

Öğrenim özgürlüğünün azılı düşmanı MHP bu olaydan yararlanarak karışıklık çıkarmaya çalışmıştır. 

Bütün 


ne işkence 


ögrenci arkadaşları MHP'nin tertip- 


lerine karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. 
Turan Emeksiz Lisesi Devrimci Öğrencileri 


© Köylüler 3-5 kilometreden sırtlarında içme suyu 


getiriyor 
İsmet Özçelik 


Antalya ovası. . . Türkiye'nin en verimli ovalarında biri. . . Senede en az iki defa ürün alınan bir ova. . Bu ovanın ortasın- da, Serik iiçesinin Tekke köyü civarında 20 bin dönümlük susuz arazi. . . 
İçme suyu bile bulamayan köylüler. . . Sırtların 


da 3-5 kilometreden içme suyu getiren Zeybekler köylüleri 
Le 

20 bin dönümlük 


susuz araziyi gören insanın, ilk aklına gelebilecek 


olan düşünceler bunlar. . . Üretimin düşük olmasından o ıyakınılar Türkiye'de bu ovanın sulanması ülke ekonomisine önemli katkılar yapacak. Sulama konusunda görüştüğü müz Zeybekler köylüleri şöyle dediler: "“Tarlalarımız çok 


verimli. Su olsa buralar yemyeşil olur. Senede en az iki ürün alabiliriz. 
15 senedir bu tarlaların 
sulanması için uğraşıyoruz. ama hâlâ su getirtemedik. Bu. sene bir ümit vardı. Ama şimdi iktidar değişti. Bizim köy CHP'li diye su işimizi o engellerler. Buraya sulama suyunun getirilmesi hem bize yarar sağlar, hem memlekete. 
Biz burada pamuk eksek dışarı satılır döviz gelir. 
Hem bizim 


yüzümüz biraz para görür hem ülke İçme suyu konu- 


sunda da dertleri olduğu nu söyleyen köylüler "200 nüfus bir kuyuya bakıyoruz. Bazon kuyu da batıyor. O zaman 3-5 kilometreden sırtımızda su getiriyoruz. Artık yetkililer bu işe bir çözüm bulsunlar, 20 bin dönüm arazi be$ boş yatıyor. 
Yazık değil mi?" dediler. 


görünüyor. Sorun, bir idealin başarısı için çalışmak değildir. Anarşizm doktrininin tümüyle tersine hareket edilmektedir. 
Bu anarşik olayları, şid det eylemlerini sürdüren ler, idealden uzak kişilerdir. Birtakım sorumsuz kişiler tarafından yöne tilmektedirler. 


Yıkıcı tertiplere girişmek, memleket için zararlı oluyor. Bir Fransız düşünce adamının dediği gibi: "Küçük politika oyunları, küçük siyasal ihtiraslar, bir insanı vatan haini bile yapabilir", 


Klasik anarşizm... 


Bugünkü şiddet eylemlerinin kaynağında, klasik anarşizm ile ilgisi olmayan aşırı hareketler yatmaktadır. o Bunların neden oldukları kargaşalıklara, eylemlere anarşi demek, alışkanlık durumuna gelmiştir. Bunlar, anarşi olmaktan çok, yıl- „ dırma ve şiddet eylemleridir. 


Demokratik özgürlük ten yararlanarak şiddet yaratmak, (o demokratik ülkelerde günlük olaylar arasına girmiştir. Şiddet eylemlerinin kol gezdiği ülkeler arasında Türkiye, gittikçe ön plana geçmek eğilimini göstermektedir. 
Bunun yanında İtalya 


ZONGULDAK 


ve İspanya'yı görüyoruz. 
Güney ve Orta Amerika" da bu şiddet eylemleri daha çok önceleri başlamıştı. 


Devleti zayıflatmak, Türkiye'yi o parçalamak bölgelere bölmek, sağ ya da sol düzeni kurmak için bütün eylemciler, ideolojik ayrılıklarına karşın, taktik bir yöntem olarak el birliği etmektedirler. Bütün bu şiddet, yıldırma hareketlerinin besleyicileri, dışarıda yuvalanmıştır. 


Bugün, kıtalararasındaki şiddetin çizgileri gittikçe daha kesin olarak belirmektedir. Şiddet eylemleri, ulusal hudutlar dışına çıkmıştır. Çalışma alanı, eylem, bütün dünya düzeyi olmuştur. 


Şiddet eylemleri, gizli çalışan gruplar tarafından uygulanıyor. Bunlar, korku, panik yıldırma, kargaşlık çıkarmak maksadiyle insanlara saldırmaktadırlar. o Şiddet eylemi, açıkça cereyan etmez. Örgüt, gizlidir; eylem bir anda nereden geldiği belli olmadan yürütülür. Şiddetin parolası; Eylemdir, öldürmektir. 


Şiddet eylemlerine karşı kesin bir mücadele yapmak için kararlı olmak gerekmektedir. 


İktidarda hangi siyasal parti olursa olsun, o iktidar zayıf ve güçsüz olduğu sürece, şiddet eylemleri de sürecektir. 


© Milli Eğitim Bakanlığının dikkatine 


Öğretmenin sırtına bir kambur daha eklenmesine göz yummayın 


Ben İstanbul'dan Zonguldak iline tayin oldum. 9 bin liraya kamyonet tutarak taşındım 


Yolluk parası için müracaat ettiğimde, "Boşuna müracaat etmeyin, şimdiye kadar hiç ödenek çıkmadı'' dendi. Daha önce de Manisa ilinde öğrelmendim. Yolluk paramı alamadımdı. Gerekçe yine ödeneğin yok oluşuydu. 

Bugün benim gibi ödenek yok diye yolluk 


parasını 


alamayan onbinlerce öğretmen var. 


Devletin buöğretmenlerin yolluk borcu milyon- 


larca lirayı bulmaktadır, 


Yol paramızın onda birini yolluk olarak verdikleri gibi, bir de ödenek yok gibi bahanelerle zaten zor geçinen öğretmenin sırtına bir kambur da oradan eklenmesine göz yummamanız 


dileğiyle . 


Cengiz Topel İlkokulu Öğretmeni 


Ayse Şenel 


[Aydınlık 


W 


Papara! 


Papa; işte geldi, işte gidiyor. 

Gelişi ile gidişi arasındaki üç günlük ziyareti dünyada geniş yankılara yol açıyor. 

Çin e ilk defa bir ABD başkanının gidişi gibi birşey bu. 

Çünkü Vatikan Devlet Başkanı sıfatıyla bir Papa, ilk defa bir İslam ülkesini ziyaret ediyor. 

Ziyaretinin altında kendine göre hesapları olsa da önemli değil. 

Önemli olan ülkemizi rencide edecek herhangi bir harekete girişmemesi... 

Ziyareti boyunca bir din adamı gibi değil, bir devlet başkanı gibi hareket etmesi... 

Yine önemli olan, dünyanın dikkatini Türkiye üzerine çekmesi... 

Dünya ve Türkiye dış politikasına yeni boyutlar getirmesi... 

Geçtik, Papa'nın ziyaretinin Türkiye dış politikasına getirdiklerinden, Türkiye turizmine getirecekleri bile bizimiçin yeterli değil mi? 

Milyarlar harcasak yaratamayacağımız bir propaganda fırsatından bilmem yeterince yararlanabildik mi? 


.......... 


"Giden gidiyor, olan geride kalanlara oluyor..." 

Demirel de oturmuş işte bunu düşünüyor: 

"Ecevit'ten enkaz devraldım, şimdi bu enkazın altından nasıl kalkacağım?" 

Enkaz dediği de PAPA... 

Düşündüğü şey de Erbakan'dan bu konuda yiyeceği PAPARA! 

“Demirel, Batılıların papasını ağırladı" diyerek, bunu bir siyasi propaganda konusu yapabilir Erbakan hoca... 

Zaten Demirel de bundan korkuyor ya. 
Artık korktuğu başına gelir mi gelmez mi bunun için en iyisi seçimleri beklemeli. 

Şunun şurasında ne kaldı ki? 

* k k 

Kaldık yine bizbize. 

Papa içerde, Erbakan dışarda, acaba Ağca nerde? 

Cezaevinden kaçtıktan sonra, "Papa'yı ortadan kaldırmak için kaçtım" demişti de... 

Üç gündür kendisinden haber alamadık, doğrusu bayağı meraklandık. 

Öldü mü, kaldı mı? 

Yoksa, Papa'nın Türkiye'ye geleceğini duyunca -Erbakan gibi- yurt dışına çıktı mı? 

En iyisi onu Sadi Somuncuoğlu'na sormalı, 

Bizim meşhur kaçak M. Ali Ağca'ya şu mesajı yollamalı: 

"Elma dersem çık, çıkma emi! , 


Vİ.Lenin 


Kapitalizmin En Yüksek Aşaması 


EMPERYALİZM x 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


armut dersem 


Genel Dağıtım: TÜR-DA Hamam Sokak No:4 Cağaloğlu-İstanbul 


SOLDAN SAĞA: 1) Abdi İpekçi'nin katilinin soyadı-Kesilen ağacın ye'de kalan kütük dibi, 
2) Eğipler (eski dil)-Tersi fırlatma. 3) Asl.ere komut bildirmek için çalınan perdesiz bcru-Tersi bir ünlem, 4) Sarıklı din bilginlerine  deniru-Mesleği-Kimyada o Tuntal'ın simgesi. 5) Bir peygamber. 
Gerekli yiyecek ve içecekler, azık, 6) Geri, art-Pişmiş çayın kıvamı-Tersi türbece altta olan. 7) Bir bayan adı-Tasdik. 8) Parmaklarımızdan biri. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Cankurtaran arabası. 2) Onaylama belirten bir sözcük. 3) Atak ya da kendini bilmez. 4) Erkek kişi-Sonuna 'A' gelirse hilal. 5) Namaza çağrı-Bir harfin okunuşu. 6) Büyük göçebe çadırıSöz ve davranışta benimsenen genel yollar, ertem. 
7) Kaldıraç. 8) Orta Doğuda bir başkent. 9) Bilgisiz-Fizikte bir kanun, 10) Tersi bağırsaklar (eski dil)- İtalya'da bir yanardağ 11) Yayıncılıkla ilgili bir devlet kurumunun simgesi-'Ölü' karşıtı. 12) Ona buna meydan okuyan, külhanbeyi, 


Tribune' gazetesinin bildirdiğine göre, Çin Baş- yalist sistemi bakan Yardımcısı Deng Siao Ping, dünyanın en 


Çin'deki muhalefet hareketinden sözetti. Deng, geçen ay casusluk suçuy- la 15 yıla mahkum edilen 


cezanın sert olduğunu, fakat bir örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi, 


ni belirterek, Çin'in ne olursâolsun yeni bir sömürücü sınıfın yükselmesine izin vermeyeceğini vurguladı. me dönmeyeceğini, öte 


İngiliz konuklara ayrıca, kin'deki l 
Du arının varlığını des- ti. 


30 Kasım 1979 


İran İslam Devriminin Genelkurmayı 
1979 yılının ocak ayında Paris'te. 
İşte o zaman “Homeyni'nin danışmanlarından" biri olan Sadık Kutbzade yabancı basın mensuplarına bir açıklama yapıyor. 


(Fotoğraf AYDINLIK) 


HOMEYNİ” NİN 
YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI 


Sadık Kutbzade 


ğer! gece A bdülhasan Beni Sadr'ın yerine getirilen İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzade yaptığı açıklamada, İran'ın dış siyasetinde hiç bir değişiklik olmayacağını açıkladı. 


Kutbzade, "İran'ın dış siyaseti İmam Homeyni tarafından çizilmiştir, biz de bunu olduğu gibi uygulayacağız" dedi. Kutbzade, İran Radyo ve Televizyon Başkanlığı görevini sürdüreceğini de söyledi. 


Sadık Kutbzade, Şubat Devriminden bu yana işbaşına getirilen dördüncü Dışişleri Bakanı, Ulusal Cephe Başkanı Kerim Sencabi' nin istifasıyla yerine İbrahim Yazdi getirilmişti, Bazergan hükümetinin istifasıyla birlikte Dışişleri Bakanlığına Yazdi'nin yerine İslam Devrim Konseyi Üyesi Beni Sadr getirilmişti. 


20 yıl yurt dışında sürgünde yaşayan ve 
Ayetullah Homeyni ile birlikte İran'a dönen Kutbzade 45 yaşında. İran Radyo ve Televizyon Kurumunun Başkanlığına atanan Kutb- ; zade, son aylarda en katı tutumlu şahsiyetler arasında yer almıştı. Kutbzade, Kurumun başına getirildikten sonra, Batı müziğini yasakladı ve dini içerikli yayınlara ağırlık verdi. 


İyi giyinen ve kültürlü bir insan olarak nitelenen Kutbzade, beş yıl süreyle ABD'de Georgetown Üniversitesinde eğitim gördü. 


İran'ın yeni Dışişleri Bakanı, Brezilya Televizyon Şirketine verdiği demeçte, ABD yönetiminin gelecek yıl yapılacak seçimlerde oy toplamak için siyasal çıkar sağlamak amacıyla İran'da kasıtlı “olarak bunalım yarattığını ileri sürdü, "Devrimin başından beri bugünkü durumu yaratmamak için uğraştık. Ancak, ABD bizim zayıf oldu umuzu düşünerek bize baskı yapmak için karasu gözükmektedir. Şimdiki durumu seçimlerde yarar sağlamak için kullandıklarına inanıyorum " dedi. 


Çin Başbakan Yardımcısı Deng: 


“Sosyalist demokrasi anarşizm değildir” 


PEKİN teklediğini, fakat ufak , Paris'te yayınlanan bir azınlığın demokratik “İnternational Herald süreci engellemeye çalış- 


tığını söyledi. Deng, sosyıkmayı savunan ve yabancılara askeri bilgiler vermiş olan 


önemli ansiklopedisi Wei'nin böyle bir unsur "Eneyelopadia Britanni- olduğunu, fakat diğerleca"nın iki yetkilisine rinin hata yapmış iyi ni- 


yetli kimseler olduklarını belirtti. Deng, Wei ve destekleyicilerini, uzun süre işe gitmeyen ve insanları dövmek, para çalmak vb. amacıyla "isyan etmek güzeldir" sloganı nı kullanan kimseler ola- 


Jingşeng'e verilen 


Deng, demokrasiden rak tanımladı. 
yana olduğunu fakat aşı- Çin Başbakan rılığı kabul edemeyeceği- (o Yardımcısı, Çin'in de- 


mokratik bir düzen istediğini, fakat pazar ekonomisinin bazı yönleri benimsense de kapitaliz-Başbakan Yardımcısı, yandan sosyalist demokyasinin anarşizm anlamı- 


Demokrasi na gelmeyeceğini belirt- 


Hükümet ordusu hala saldırıyor ama 


AFGAN GERİLLALARI KAYBETİKLERİ MEVZİLERİ 


YENİDEN KAZANIYOR 


Pakistan'da yayınlanan "Jang" gazetesinin bildirdiğine göre, Afgan Hava Kuvvetlerine ait Rus yapısı MIG-21 uçakları Takhar Eyaletindeki Müslüman geril- 


la kamplarını bombalaaı. 
Bu arada yaralı ve ölü sayısının 126 olduğu bildi- 


riliyor. "Payemant tttiha-= 


di İslam" örgütünün y; yınladığı bir basın bil risinde pazartesi günkü saldırı sonucunda eyalet merkezi Taalu Kan'da birçok evin yıkıldığı belirtiliyor. 

Müslüman gerilla örgütü bombardımanın, geçen hafta bölgede meydana gelen çatışmalarda 6 tankı ele geçirmelerine ve 200 hükümet askerini yaralamalarına bir misilleme olduğunu bildiriyorlar. Müslümanlar, bombardıman sırasında bir de helikopter düşürdüler, 

Öte yandan, AP Ajansı Pakistan'daki diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Gardez kentinden üç zırhlı birliğin aylardır isyancılar tarafından kuşatılmış Paktia ve Paktixa eyaletlerindeki kışlalara ikmal yaptığını belirtiyor. 

Kabil'de oturan bir yabancının AP muhabirine söylediğine göre, Müslüman gerillalar Sovyetler Birliği ve Çin sınırındaki stratejik öneme sahip Badakşan Eyaleti 


merkezi Faizabad'ı ele geçirdiler, 
Bu arada Kabil'de 


üslenen 8. Tümene bağlı bazı askerler Badakşan' daki gerillalara saldırmayı reddettiler. 


Sovyet Ordu 
Gazetesinin iddiası: 


“Hegemonyacı 
ABD daha saldırganlaştı” 


MOSKOVA 
Sovyet ordusunun resmi yayın organı "Krasnaya Zvesda" gazetesi, ABD'nin hegemonyacılık ve saldırı peşinde koştu ğunu anlatan bir makale yayınladı. TASS Ajansının da yayınladığı yazıya göre, Amerikan Haberal- ma Örgütü, CIA, başka ülkelerin içişlerine karışıyor ve bazı ülkeleri hakimıyeti altına alıyor. 
"ABD'nin son zamanlarda daha saldırgan ve daha Sovyet düşmanı olduğunu" öne süren "Krasnaya ı Zvesda", Washington yönetiminin Batı Avrupa'dan Orta Doğuya keşif uçakları gönderdiğini ve Suudi Arabistan yöresinde askeri manevralar yaptığını öne sürüyor. 


çözüm bulunamadı. 


KARAÇİ 


© Bazı hükümet askerleri gerillalara saldırmayı reddetti 


an'n Güvenlik Konseyi toplantısına katılıp katılmayacağı belli değil 


Tahran'daki ABD Büyükelçiliğinin önünde sık sık gösteriler düzenleniyor. Elçilik işgali 26. gününe girerken ABD-İran buhranına hâlâ 


sorumlu tuttu 


leceğini umduğunu söyledi. 


Carterin çarşamba gecesi yaptığı açıklama, İran bunalımının başlamasından bu yana ABD Başkanının yaptığı en sert açıklama olarak niteleniyor, 

Carter televizyonda yaymlanan konuşmasında şöyle dedi: 

“ABD şantaja boyun eğmeyecektir. Tüm Amerikalılar kurtarılana kadar bize rahat ve huzur yoktur. İran'ın kendi yarattığı bu vahim durumu idrak etmesi ve rehinelerin bir tekine zarar geldiği takdirde doğacak sonuçların dehşetini bilmesi gerekir." 
Carter, rehinelerin kurtarılması için barışçı yolun sonuna kadar kullanılacağını vurguladı. Ancak, bunun sağlanmaması halinde ellerinde başka yollar da olduğunu ileri sürdü. 


“Şahın ABD'de tedavi olmasını ben önerdim” 


Carter daha sonra Şahın ABD'de tedavi olmasını kendisinin önerdiğini ve bundan hiç pişmanlık duymadığını ileri sürdü. ABD Başkanı bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. 

Carter. Sahın ABD'ye gelme- 


dayanışma gününde.. 


bu Selim, bizim gazetenin resimlerine 

»akarken gece nöbetinin yorgunluğunu henüz atamamıştı. Gözlerinin altı kırış kırıştı. 
"Orta Doğuda Savaş ve Barış" dizisinin başlığını eleştirdi önce. "Orta Doğuda Savaş ve Savaş" demeniz gerekirdi diye konuştu. 


A RAGIP DURAN 


Geçen yaz Afganistan'a giderken, yine Lübnan'dan geçmiştim. Hem Beyrut'ta FKö'nün son durumunu inceler, hem de Filistinli gerilla dostlarımızla konuşuruz divordum. 


Abu Selim, ile bir kuşluk vakti ! 
Güney Lübnan'da ağustos ayında cırçır böceklerinin sesi vardı, bir de İsrail jetlerinin. 

Çadıra yeni arkadaşlar girerken, Orta Doğudaki son gelişmeleri gözden geçirmeye başladık: 


— Arafat-Kreisky görüşmesini nasıl karşılıyorsunuz? 

— Artık bütün dünya Filistin direnişini tanımaya başlıyor. Zaten Abu Lütf Faruk Kaddumi bunu daha önce belirtmişti. 


— Peki ama şimdi bir de ABD—FKÖ diyaloğu meselesi var. . . 


— ABD eninde sonunda bir gün FKÖ'yü tanıyacak. Biz buna inanıyoruz. 

Sonra da Sovyetler Birliği ile ilişkiler konusuna değinmiştik. Aslında bu sorun o zaman gündemdeydi. 

Orta Doğunun etkin dergilerinden "El Havadis"te çıkan bir yazı, bütün haziran ayı boyunca Beyrut'taki FÖK büroları ve Sovyet Büyükelçiliğinde çalkantılara yol açmıştı. "FKÖ ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişki bozuluyor manşeti ile yayınlanmıştı bu yazı. 
SALT-2 tartışmaları nedeniyle, FKö'nün Moskova'ya karşı güvensizlik duymaya başladığını belirtiyordu. Sonra, Rusya'dan İsrail'e gelen museviler konusuna değiniyordu, Arap dergisi, 


Birkaç hafta önce bu konudaki görüşlerini sorduğumuz, Filistin Planlama Merkezi Müdürü Münir Şefik şöyle konuşuyordu; 

1979 yılının ilk altı ayında İsrail'e gelen 
göçmen sayısı geçen yıl aynı dönemdeki sayt- yı aştı. Geçen yıl bu sayı 30 bin civarındaydı, bu yıl ise 50 bine ulaştı. Siyonistlerin bu göçmenlere büyük ihtiyacı vardır. Özellikle Batı Şeria ve Gazze'deki yeni yerleşim merkezlerini doldurmak için İsaril'in bu göçmenlere büyük ihtiyacı vardır. 


Moskova'nın Orta Doğu siyasetinde dikkat çeken bir başka nokta da, İsrail ile ilişkiler sorunu. 

Örneğin Kudüs radyosu, 14 Temmuz tarihli yayınında şu bilgiyi veriyordu: "Nazilere karşı kazanılan zaferin 34. yıldönümünün. törenlerine katılmak üzere, aralarında SSCB hükümeti yayın organı “İzvestia" gazetesinin siyasal yorumcusu bulunan 4 kişilik bir Sovyet heyeti yarın Kudüs'e geliyor”. 


Bu siyasi ilişkilerin yanısıra Moskova ile siyonist yönetim arasında ticari ve iktisadi bağlar da sürekli olarak gelişiyor. İstatikler 


COMECON ülkelerinin sadece 1976 yılında İsrail'den 20 milyon dolarlık ithâlat yaptığını gösteriyor. 


İki süper devletin Orta Doğudaki konumunu bakın Burcişimal köyündeki bir Filistinli köylü ne kadar güzel somutlaştırıyor: “Bizim başımıza ne geldiyse büyük devletlerden geldi. 
İsrail'e silahı Amerika, pilotu da Rusya veriyor!” 

İşte Orta Doğu bunalımının kökünde yatan gerçek bu. Ve bu gerçeğin ışığında FKÖ 1979 yılında büyük gelişmeler kaydediyor. Özellikle diplomatik alanda yeni zaferler kazanıyor. Batı Avrupa her geçen gün» Filistin sorununu daha olumlu bir şekilde ele alıyor. ABD yönetimi içinde de FKÖ'yü tanı- ma yolunda girişimler var. Hatta siyonist yönetime Ibaktığımızda bile,» bir Moşe Dayan çıkıp "FKö'yü yok sayamayız"' demek zorunda kalıyor. 


“Filistin Halkıyla Dayanışma Gününde" bunlar geliyor insanın aklına. 


#kok 


* Russell Mahkemesi Şahı yargılayacak a Carter, Homeyni' yi elçilik baskınından 


© Vance, Kissinger'den kamuoyu önünde yorum yapmamasını istedi 


WASHİNGTON/TAHRAN 

RAN'ın BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılıp katılmayacağı henüz kesinlik kazanmazken, ABD Başkanı Carter, önceki akşam düzenlediği basın toplantısında, rehinelere herhangi bir zarar gelmesi halinde sonuçların çok vahim olacağını tekrarladı ve Ayetullah Homeyni'yi elçiliğin işgalinden sorumlu tuttu. Öte yandan BM Genel Sekreteri Waldheim, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Sa dık Kutbzade'nin cumartesi günü Güvenlik Konseyi toplantısına ge- 


sinden önce durumu Iran hükümetine haber verdiklerini ve İran'dan olumlu cevap aldıkları gibi Tahran'daki ABD Elçiliğinin de çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunacağı yolunda güvence aldıklarını ve bu güvenlik önlemlerinin bir süre sürdürüldüğünü söyledi. 

Carter daha sonra, Müslüman dünya ile iyi geçinmek istediklerini ileri sürerek, "İslam ülkeleriyle aramızda bir soğuk savaş ortamı doğmasına imkan voktur"' dedi. 


Waldheim'ın açıklaması 


BM Genel Sekreteri Waldheim, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzade'nin Güvenlik Konseyinin ` İran'la ilgili toplantısına katılmak üzere cumartesi günü New York'a geleceğini umduğu nu söyledi. 

İran'ın dışişleriyle görevli ba- 


Beni Sadr önceki gece 


Devrim Konseyinin kararıyla gö revinden alınmış ve yerine İran Radyo ve Televizyon Genel Müdürü Sadık Kutbzade atanmıştı. 


iranlı öğrencilerin 


bildirisi 


Öte yandan Tahran'daki ABD Büyükelçiliğini işgal eden öğrençiler yâyınladıkları bildiride Güvenlik Konseyini ABD'nin mikrofonu olarak nitelediler. 

Gpreneleda bildirisinde, BM' nin 


ran devrimiyle alay ettiği 


ileri sürüldü, Güvenlik Konseyi- 


alacağı hiç bir kararın 


tanınmayacağı belirtildi. 

New York'tan gelen haberler- de ise Sadık Kutbzade'nin yeni İslam Anayasası onaylandıktan 


Muharrem ayı tamam- 


landıktan sonra (19 Aralıkta) Güvenlik Konseyi toplantısına katılacağı ileri sürülüyor. 


Russel Mahkemesi devrik Şahı yargılayacal 


Ünlü İngiliz düşünürü Bertrand Russell'in adını taşıyan Uluslararası Russell Mahkemesinin devrik Şahın eylemleri hakkında soruşturma açmaya hazırlandığı bildirildi. 

Resmi niteliği olmayan bu kurul, dünyanın çeşitli ülkelerin- den tanınmış aydınlardan oluşu- 


Televizyonda konuşan Yugoslav tarihçisi ve Mahkeme Başkanı Vladimir Dedijer, Şah hakkında soruşturma açılması kararı- nın, Tahran'daki ABD Büyükelçiliğinin işgali öncesinde alındığını belirtti. 

Russell arasında ünlü yazar Jean Paul Sartre de bulunuyor. Mahkeme İran'da uluslararası şirketlerin rolünü de görüşecek. 


ABD Hazine Bakanı Miller: ABD İran'a 


müdahale ederse... 


ABD Hazine Bakanı Miller, "ABD İran'a askeri lee bulunduğu takdirde, Orta daki petrol kaynaklarına onarılamayacak zararlar vermiş olacaktır” dedi. 

Kuveyt'ten Londra'ya giderken uçakta gazetecilerle konuşan Miller, ziyaret ettiği üç Arap ülkesinde yetkililerin ken- 


Mahkemesi üyeleri 


oğu- 


bölgede bir çarpışma 


olmasından büyük kaygı duyduk- 


söylediklerini kaydettiş 


"Arap ülkeleri savaş istemiyorlar, çünkü yoğun Müslüman nüfusları olan komşu ülkelerde bu tür bir harekatın yankı ve tepkilerinin çok vahim olacağını belirtiyorlar" dedi. 

Miller, petrol üreticisi Arap ülkelerinde ABD'nin pek çok dostu bulunduğunu, ancak bu dostluğun şimdiki halde ABD' nin İran'a askeri müdahalede bulunabileceği korkusu içinde ha- 
. fiflediğini kaydetti. 


Vance Kissinger”ı uyardı 


Bu arada ABD Dışişler: Bakanı Vance, eski meslektaşı Kissiner'den, Carter yönetiminin eski ran Şahına karşı takındığı tutum konusunda kamuoyu önünde yaptığı yorumlara artık son vermesini istedi. 

Kissinger, pazartesi günü yaptığı açıklamada, eski Şahı ABD' ye kabul etmesi için hükümete baskı yaptığı yolundaki haberleri reddetmişti. 


Aydınlık$fj 


İran'ın Dışişleri Bakanları 


İran'da Dışişleri Bakanlığını adam yiyen makine olarak tanımlasam, abartma olmaz herhalde. Dr. Yazdi ve Beni-Sadr ABD Elçiliginin işgaliyle iyice çalkalanmaya başlayan İran siyaset sahnesinden peşpeşe rüzgar gibi geçtiler. 

Şimdi sıra Devrim Konseyinin güçlü adamı olarak nitelenen Sadık Kutbzade'dir. O ne kadar dayanacak? Bunu da İran'da yaşanan maceranın kaderi tayin edecektir. 

Dr. Yazdi, Beni-Sadr ve Kutbzade'yi Ayetullah Homeyni'nin Paris'te üç ay süren ikameti sırasında tanıdık. Geçtiğimiz yılın sonunda İran'da olaylar iyice alevlenmişti. 
İran konusunda bilgi edinmek isteyenlerin başvurdukları en yetkili ağızdı bu kişiler, Dumas'ın üç silahşörlerine benzetilen bu üç şahsiyetin esrarengiz Devrim Konseyinin üyesi olduğuna ve ilerde İran siyaset sahnesinde : etkili bir rol oynayacaklarına kesin gözüyle bakılıyordu. k 

Şimdi de ABD Elçiliği işgali nedeniyle İran'ın başının sıkıştığı ve çelişmelerin keskinleştiği bir sırada, İran'ın * uluslararası ilişkilerinidüzenleyen en yetkili ağızlar olarak peşpeşe sahneye çıkıyorlar. Ama. Homeyni ve İslam Devrim Konseyinin damgasını vurduğu İran siyaset sahnesinde ne kadar etkili olmak mümkünse! 

Dr. Yazdi gibi Beni Sadr'ın başını da Elçilik işgaline muhalefet etmeleri yedi. Beni' Sadr "Le Monde" gazetesine verdiği demeçte, Elçiliğin işgal edilmesine baştan beri karşı olduğunu ve sona ermesini istediğini açıkça ortaya koymuştu. Bir çözüme ulaşılması için uzlaşmaya hazır görünüyordu. Ama şeriatın kılıcı keskin. Şahın geri dönmesinden başka çözüm yolu tanımam dediği için Beni Sadr da gitti. 

Dışişleri Bakanlarının peşpeşe görevden alınması, Bazargan hükümetinin aradan çekilmesiyle çatışmanın artık en üst düzeye, yani Devrim Konseyine yansıdığını gösteren bir olgudur. Çünkü Beni Sadr Devrim Konse- * yinin en etkili üyelerinden biriydi ve Kurucu Meclis Başkanı seçilmesi olanağından söz ediliyordu. 

Şimdi göreve getirilen Sadık Kutbzade, Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı olarak, sekter uygulamaları nedeniyle çok eleştiriye uğramış ve tepki toplamıştı. Hatta aleyhinde gösteriler yapılmıştı. Bir ara adından , İslam Devrim Konseyinin, Sofya'da Brejnev'in temsilcileriyle görüşen üyesi' olarak sözedilmişti. Bir süre Suriye pasaportu taşımış olması da bu söylentileri güçlendiriyordu. Kendisi bu iddiaları şiddetle reddetti. Daha sonra bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. 
Kutbzade, İranlılar arasında genellikle "güven vermeyen" bir kişi olarak nitelendiriliyordu. 
Bu nedenle Homeyni'nin yeni Dışişleri Bakanı İran'da pek hoşnutlukla karşılanacak gibi görünmüyor. 


55 kıtadan 


KISA HABERLER | 


Dünyanın ikinci en büyük 


uçak kazası:257 ölü 

AUCKLAND/AJANSLAR 
Daha önce kaybolduğu haberi verilen Yeni Zelanda Havayollarına ait DC-10 uçağının yanarak düştüğü ve Antartika'daki Erebus dağının yamacında enkazının bulunduğu bildirildi. 
Olay yerine giden kurtarma ekipleri ve dağcılar uçakta bulunan 257 yolcu ve personelden hayatta kalan olmadığının sanıldığını belirttiler. Havacılık şirketi yetkilileri ise can kaybı açısından bu olayın dünyanın ikinci en büyük 

uçak kazası olacağını açıkladılar. 
Turistik amaçla Antartika üzerinden uçan Yeni Zelanda uçağı önceki gün kaybolmuştu. 


El Salvador” daki Güney Afrika büyükelçisi kaçırıldı 


El Salvador'daki Güney Afrika Büyükelçisi Archibald Gardener Dunn'un dün büyükelçilikten çıkarken 10-15 kişiden oluşan silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı bildirildi. 

BBC Radyosunun haberine göre 6 yıldır büyükelçilik görevini yürütmekte olan Dunn, geçen yıl da kaçırılmak istenmişti, Dunn, El Salvador'da diktatör Romero'nun devrilmesinden sonra kaçırılan ilk diplomat. 


Dublin” de AET Zirvesi 


Avrupa Ekonomik Topluluğunun dokuz üyesinin devlet veya hükümet başkanları İrlanda Cumhuriyetinin başkenti Dublin'de biraraya geldiler. İki gün sürecek olan zirve toplantısında İngiltere'nin topluluk bütçesine yaptığı katkının azaltılması sorunu ele alınacak, 

Zirve gündeminde İngiltere-Fransa ilişkileri- nin yanısıra petrol krizi, AET'nin çalışma planı ve muhtemelen Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in Topluluk ile ilişkileri sorunları ele alınacak 


Şili” de 400 kişi tutuklandı 


Şili'nin başkenti Santiago'da 400 kişinin tutuklandığı bildirildi. 

Anadolu Ajansının haberine göre, tutuklamalar salı günü bir polis memurunun "sol" eğilimli bir kişi tarafından öldürülmesi üzerine kentin kenar mahallelerinde düzenlenen operasyon sırasında yapıldı. Operasyon esnasında polise karşı direnen bir kişinin öldürüldüğü de gelen haberler arasında 


a 


30 Kasım 1979 (AydınlıkfI 


“Özgürlük Yolu” taraftarı sendika şube yönetimi ile aynı gruptan ayrılan Belediye Başkanı arasındaki' sürtüşme sürüyor 


Diyarbakır Belediyesinde grupların çatışması sonucu 


grev ihtimali belirdi 


©Belediye Başkanı Mehdi Zana, sendika şube yönetimini suçlayan bir bildiri yayınladı 


Yunan Basını tutuklu ikinci kaptan ile 


suvarilerine kötü muamele 


yapıldığını yazdı 


© Yunan Hükümeti Türkiye nezdinde 

teşebbüse geçerek, süvari ve ikinci 

kaptanın serbest bırakılmasını istedi MİHAİL VASİLYADİS 


Marmara'da birbiri ardısıra patlayan tankerin petrol depoları İstanbullulara endişeli anlar yaşatırken, Yunan bandıralı geminin ikinci kaptanı basınımızın bir kısmında olayın tek sorumlusu olarak gösterilmişti. Acaba Yunanlı olmayıp Alman olsaydı bu derece suçlanacak mıydı? 


bulunan Yunan bandralı müddet evvel boğazın gi- ( zılara göre bunun suçu 


uppe İzmir'de peşpeşe kapanan fabrikalara bir yenisi daha eklendi, Öztürk Deri (ATİNA)  Endriadis gemisinin kap- rişinde Romen İndepen- Yunan gemisine yüklen- 

DİYARBAKIR (ÖZEL) Fabrikası işçileri kanunsuz lokavt sonucu işten çıkarıldılar. Hemen hemen tüm tanı ile knal kapai dente petrol gemisiyle mek ve diğer konular halley mi Atina gazetelerinde çı: kötü muamelede bulu- ;arpışmış ve büyük bir km gözünden saklanmak lay rim kan haber ve yorumlar- nulduğu iddia ediliyor. kaza meydana gelmişti. isteniyor. Konuyu ince- 


nan DİSK'e bağlı Genel- 


tutuklu Yunan basınındaki leyen Yunan bilirkişi he- 


İş Sendikası, ikinci kez grev kararı aldı. Belediye ye bağlı bazı işyerlerini kapsayan grev kararı, geçtiğimiz günlerde res men ilan edildi. Diyarbakir halkı da kışa girerken yeni bir belediye grevi ile karşı karşıya kalıyor. 
Genel-İş Sendikası Belediyeye bağlı işyerlerinde yeniden grev kararı almasına, geçen grev- den sonra 20 işçinin işten atılması ve işçilerin ekim ayı aylıklarının verilmemesini rieden olarak 


gösteriyor. 
Sendikanın yeniden grev kararı alması ile 


birlikte, Belediye Başkanı Mehdi Zana ile Genel-İş Şube Başkanı Zeki Adsız arasındaki karşılıklı suçlamalar da yeniden başladı. 

Belediye Başkanı Zana, son gelişmelerle ilgili olarak yayınladığı bir bildiride işçilerin işten atılmasıyla ilgili olarak; “Grev sonrası sendikanın kışkırtmalarıyla çalışma- dan para almak isteyen, sürekli çalışmalarımızı engelleyen ve sürekli mesai arkadaşlarını çalışmamaya teşvik eden birkaç işçinin işine son verdim. 
İnancıma ters olmasına rağmen halkıma hizmet getirebilmek için bunu 


Antalya” da 890 
belediye işçisi direnişe geçti 


ANTALYA (ÖZEL) 
Antalya Belediyesin de çalışan Genel-İş üyesi 890 işçi, toplusözleşme hükümlerinin beledi yece yerine getirilmemesi üzerine dün sabah direnişe geçtiler. Dir nişle ilgili olarak bir açıklama yapan Genel-İş Antalya Şube Başkanı Arif Durali Yalınlar, Elektrik, Su, İtfaiye ve Sağlık ça- 


lişanları dışmdaki bütün 

işçilerin direnişe katıl- 

'dıklarını söyledi. 
Yalınlar, toplusözleş- 


mede bulunduğu halde belediyece uygulanmadığını bildirdiği hükümleri şöyle sıraladı 

—Eylül ayında ödenmesi gereken toplusözleşme farklarının bugüne kadar ödenmemesi 

—İşçilere kışlık elbi- 
.se verilmemesi. 

—Servis arabasının hiz- 
'mete konmaması. 

—Temasilcilik odasının tahsis edilmemesi. 

—Dört işçinin iş aktiain feshedilmesi. 

Belediye yetkilileri ise işçilerin talepleri konusunda yaptıkları açıkla mada, toplusözleşme farklarının ancak "ellerine para geçerse".ödenebileceğini söylediler 


Uludağ Volfram Tesislerinde yetkiyi Bursa 
Maden İşçileri 


ve Havalisi 
Sendikası aldı 


BURSA (THA) 
* Uludağ'daki Etibank'a ait Volfram tesislerinde çalışan bin civarındaki işçi adına toplu sözleşme yapma yetkisini, Bursa ve Havalisi Maden İşçileri Sendikası kazandı 


Türk-İş'e üye Maden Federasyonuna bağlı Bursa ve Havalisi Maden İşçileri Sendikası ile Bağımsız Maden-İş Sengikası arasında bu işyeri için uzun bir zamandır. 
yetki mücadelesi olmaktaydı. z 


yapmak zorunda birakıldım. Bunun baş sebebi de sendika yönetimidir. Sendika yönetimi bir yandan işçi haklarını savunuyorum safsatasını ileri sürerken, diğer yandan işçilerin ekmeğine sebep olmaktadır. Bunu bilerek ve kasıtlı yapmaktadır, amaç belediyeyi hizmetten alıkoymaktır " dedi. 

Belediye Başkanı M. 
Zana, ayrıca Bölge Çalışma Müdürünün de sendikanın tertiplerine ışık yaktığını iddia etti. 

Belediyeye bağlı işyerlerinde alınan bu yeni grev kararı, Belediye Başkanı Zana ile Sendika Başkanı Adsız arasındaki mücadelenin ikinci raundu olarak değerlendiriliyor. 

GREV VE ÇATIŞMA 

Diyarbakır Belediyesinde eylül ayı içinde başlayan grev uzun süre devam etmiş ve Sendika Şube Yönetimindeki "Özgürlük Yolu" taraftarları ile kendilerinden ayrıldığı bildirilen Belediye Başkanı Mehdi Zana arasında bir sürtüşme- ye dönüşmüştü. 

Bu çatışma sonunda çöpler uzun süre belediye binası önüne yığılmış ve şehirdeki halkın sağlığı da biriken çöpler 


tını olumsuz yönde etkilemişti 


ın haya- 


yüzünden tehdit altına girmişti. Grevde anlaşma sağlanması da bu yüzden çok uzun sürmüş ve grevin bittiği ilan edildiği halde bir süre işbaşı yapılmamıştı. 


wo 


Divriği 


larımız var"' dediler. 


işçilerin haklarını 


Sanat Okulu 


mezunları 


© 140 kişi sınavın iptali için 
Bakanlığa başvurdu 


© Yeraltı 
Maden-İs'in 


temsilcileri 


tepkiler üzerine görevden uzaklaştırıldı 


Zeynel Irmak 


Tarım-İş Genel Başkanı 


Zeynel Irmak:” Ekonomimiz dışa bağımlı olduğu için tarım ürünlerimiz satılamıyor” 


ANKARA (ÖZEL) 

Türk-İş'e bağlı Tarım 
İş Sendikası 8. Genel Kurulu çalışmaları Ankara'da başladı. Sendika Genel Başkanı Zeynel Irmak yaptığı açış konuşmasında, ülke ve dünya'durumu ile tarım işçilefinin sorunlarına değinerek, "Bir tarafta Ege 

ve Kıbrıs sorunlarının yılan hikayesine dönen olumsuz devamlılığı nedeniyle Yunanistan'la sürekli gerginlik içinde olmamız, diğer taraftan ekonomimizin dışa bağımlılıktan kur- 
#ulamaması, ülkemizi ekonc mik, siyasal ve sosyal bunalımlara sürüklemektedir. Bu durumda tarımsal ürünlerimizin dünya pazarlarında değerlenmesi ve pazar bulunması devamlı engellenmektedir" dedi. 

Az gelişmiş ülkeler üzerinde süper devletlerin kendilerini kabul ettirme savaşı vermek için yarıştıklarını kaydeden 


Irmak, bu güçlerin toplumumuzu çok yönlü etkilediğini de belirtti. 


İKİNCİ GUN 


Tarım-iş'in 8. Genel Kurulunun ikinci gününde bir konuşma yapan Orman Bakanı Hasan 
Ekici ""Farımve orman işçileri hiç bir sosyal güvenceye sahip değillerdir. 
Bağ-Kur kapsamı içinde 


düşünülerek onları bu güvenceye (o kavuşturacagz" dedi. 


Konuşmasında orman işçiliğinin en riskli iş olduğunu söyleyen bakan toplusözleşmelerde orman ve tarım işçilerinin yanında olacaklarını vad- etti. 

Genel Kurulun ikinci gününde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlı da Tarım İş Kanunu çıkaracaklarını ancak bunun anarşi unundan sonra gündemin ikinci maddesi olduğunu söyledi. 


SİVAS (ÖZEL) 

Yeraltı Maden-İş Sendikasının Divriği Demir Çelik İşletmeleri giriş sınavında yaptığı yolsuzlukla ilgili tepkiler artıyor. Sınav esnasında hapiste olduğu saptanan bir şahsın sınavı kazandığı, öte yandan sanat okulu mezunlarının işe alınmadığı o belirtiliyor. 
Sınava katılan, ancax işe alınmayan 140 işi Bakanlığa telgraf çekerex sınavın iptalini istediler. 
Sivas'ta (o yayınlanan "Anadolu" gazetesinde yeralan bir habere göre Mustafa Hanoğlu adlı 


“vatandaşın sınav tarihin- 


de hapiste olduğu halde sınavı kazandığı saptandı. Ayrıca Mustafa ve Naci Demirtaş adlı iki kardeşten sadece Mustafa Lemirtaş sınava girdiği halde, kardeşi sendikacı olduğu için Naci Demirtaş da sınavı kazandırılmış saydırıldı. 

Gazeteye verilen ilanda askerliğini yapmış 
150 kişinin işe alınacağı 
açıklandığı halde 300'e yakın kişi işveren ve Yeraltı Maden-İş yöneticilerinin isteğine göre alındı. Bu arada işveren adına sınava katılan Yeraltı Maden-İş taraftarı Müdür Yardımcısı Mustafa Gökçedağ isimli şahsa 
19 kişilik kontenjan ayrıldığ!ı ve bu kişinin bu kadrolara Trabzon ve Adana'dan kendi eğilimin- deki militanları doldurduğu öne sürülüyor. 

Sınav sırasında "askerliğini yapmış olmak" şartı Yeraltı Maden-İş yöneticileri (o tarafından iptal edilmiş ve işçilere "Samsun sıgarasının boyu kaç santim" , "Pasta ne demektir", "Çocuk bezi nasıl yıkanır" gibi sorular sorulmuştu. 


İŞÇİLER TEPKİ 
GÖSTERİYOR 


Yeraltı Maden-İş Sendikasının sınavlarda yaptığı bu yolsuzluk Divriği, işçileri arasında tepkiyle karşılandı. Tepkiler üzerine sendika yöneticileri işyerinde Yeraltı Maden-İş'in önderi durumundaki Seyit Demir ve temsilci Mehmet Yavuzu görevden alacaklarını işçiler önünde açıklamak zorunda kaldılar. İşçiler ise "Onları zaten biz seçmedik ki. Siz seçerken bize danıştınız mı" diyerek sendika yönetimini suçladılar. 


alıncaya 


kadar direnisi 


Demir-Çelik sınavında yolsuzluk!.. 
Hapisteki şahsa işe alınmazken. sinay kazandırıldı!.. 


eYolsuzlukla ilgili olarak Yeraltı Maden-İş yöneticileri suçlanıyor 


MAHKEME 
ERTELENDİ 


Öte yandan Divriği'de Yeraltı Maden-İş'in Cevher-İş'in binasını işgal etmesi ile ilgili 20 Kasım- daki duruşma ertelendi. 


Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı görevinden istifa etti 


İSTANBUL( ÖZEL) 

DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası 

Genel Başkanının görevinden istifa ettiği öğrenildi. 

Sendika yetkililerin- den alınan bilgiye göre, özel bir takın sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Genel Başkan Mehmet Çevikel'in yerihe geçici olarak Genel Başkanvekili Tahsin Erdoğan bakmaya başladı. 

Öte yandan Devrimci 


Diyarbakır Gürüz Un Fabrikasında grev başladı 


DİYARBAKIR (AA) 

Diyarbakır'ın en biiyük un fabrikalarından Gürüz'de DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası üyesi işçiler greve başladılar. 
Grev nedeniyle şehirde un darlığının başlayabileceği bildiriliyor. 


Gıda-İş Diyarbakır 
Bölge Temsilcisi Nadir Yektaş, grew, toplu 


sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya va:ılamaması- 


Tekstil, TARİŞ'in 4 çırçır fabrikasında uyuşmazlığa düştü 


İZMİR (THA) 
DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasının TARİŞ'in / çırçır fabrikasında bir sü re önce başlattığı toplu iş sözleşmesi görüşmele rinin uyuşmazlıkla sonuç lanması üzerine 40'e yakın işçi grev hazırlığı na başladı. 
THA edindiği 


muhabirinin bilgiye göre, 


İzmir'de 50 işçi daha sokağa atıldı 
© öztürk Deri Fabrikası kapandı, işçiler direnişe başladı 


İZMİR (ÖZEL) 


İzmir'de kurulu Öztürk Deri Fabrikasında çalışan 50 işçi, işyerinin kapanması yüzünden işsiz kaldı ve direnişe başladı. Hafta sonunda normal ücretlerini alan * ve pazartesi işlerine dönen işçiler işyerini kapanmış buldular. İşverinin bu davranışını kanunsuz lokavt olarak niteleyen işçiler, işe alınmaları için fabrika önünde direnişe başladılar. 

Fabrikada çalışan işçiler, "Bizlere hiç bir açıklamada bulunmadan işyerini kapattılar. 
Hiç birimiz haklarımızı ve tazminatlarımızı alış değiliz. İçimizden 24 senelik arkadaş- 


Deri-İş Sendikası İzmir Şube S-kreteri Burhan Filiz, işverinin tutumunu kınadı ve sürdüreceklerini 


söyledi. 


Cevher-İş'in itirazı üzerine açılan duruşmaya Federasyon avukatlarından Nejat Polat katıldı ancak mahkeme delillerin henüz toplanamadığı gerekçesiyle 18 Aralık gününe ertelendi. 


Sağlık-İş Sendikası İstanbul'da 2 hastanede toplu sözleşme imzalarken bir hastanede de yetki aldı. 

Sendikanın İstanbul Esnaf Hastanesinde imzaladığı toplu sözleşme ile 175 işçinin ücretlerine 1. yıl 4 bin 2. yıl 
4 bin lira zam yapıldı. 

Devrimci Sağlık-İş, Elmadağ'da kurulu ve 
40 işçinin çalıştığı Surp 
Agop Hastanesinde de toplu sözleşme yetkisini kazandı. 


nın yol açtığını belirterek "İşveren tutumunu değiştirmedikçe grevimiz sürecektir" dedi. 

Öte yandan bir süre önce satışa çıkarılarak üretimine son verilen Başak Un Fabrikasından sonra, Gürüz'de de grev başlaması nedeniyle şu anda şehrin un ihtiyacını tek bir fabrika karşılıyor. 
Yetkililer şehirde un sıkıntısının başlayabileceğini belirtiyorlar. 


'VARIŞ'in Menemen, Ödemiş, Tepeköy ve Arıkbaşı Çırçır Fabrikalarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, ücretler ve bazı sosyal haklar üzerinde taraflar arasında anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine anlaşmazlık konusu maddeler, uzlaştırma kuruluna götürüldü. 


Viking Kağıt Fabrikasında toplusözleşme imzalandı 


İZMİR(AA) 

DİSK'e bağlı Tümka- 
İş Sendikası İzmir Şubesi ile Aliağa'da kurulu Viking Kağıt Fabrikası işvereni arasında toplusözleşme imzalandı. Fabrikada çalışan 170 işçinin gündeliklerin birinci yıl için 300, ikinci yıl için de 


300 liralık zam yapıldığı 
bildirildi. 

Tümka-İş (Sendikası İzmir şubesi Başkanı Alpaslan Dağdelen toplu: sözleşmeyle işçilerin birinci yıl için 9 maaş ikinci yıl için ise 10 maaş tutarında ikramiyeye hak kazandıklarını söyledi. ` 


da Türkiye'de 


Romen tankeriyle çarpışan, Yunan band dis gemisi de : yardıma gelen Türk geinilerinin su sıkmasıyla yangın söndürülebilmişti. 


Adi geçen gemi bir 


Adana” da Çocuk 
Bakım Yurdunun kapatılmak istenmesi tepki yarattı 


ADANA (ÖZEL) 
Türkiye'de yaklaşık bir milyon 500 bin korunmaya muhtaç çocuk olduğu bildirilirken, Adana'da 0-6 yaş arası kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar için yapılan bakım yurdunun kapatılmak istenmesi ve bu yolda sürdürülen girişimler büyük tepkilere yol açtı. 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı çocuk hastanesi yapılacağı gerekçesiyle yurtta kalan çok sayıda çocuğun kaderine terk edilmeei şaşkınlıkla karşılan- 
1. 

ÇOCUK HASTANESİ 
BİNASI BEŞ YILDIR BİTİRİLMİYOR 

Bu arada eleştiriler özellikle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi Profesör Doktor Metin Kumi üzerinde yoğunlaşıyor. 
Kumi'nin ısrarla çocuk bakım yurdunun hastane haline gelmesi için çaba sarfettiği ileri sürülürken, 
5 yıldır Balçalı köyü 
kampüsünde yapımı süren bin yataklı üniversite hastanesi içinde bulunan çocuk kliniğinin bir an önce bitirilmesi için ne 


yapıldığı soruluyor. 


Adana ve 
Gaziantep” teki 
SSK 
Hastanesinde fuel-oil yokluğundan hastalar perişan 


ADANA (THA) 
Adana ve Gaziantep'teki SSK hastainelerinde fuel-oil “yokluğundan hastalar perişan durumda. 


800 yataklı SSK: 
Adana Bölge Hastanesi ile 255 yataklı Gaziantep Hastanesinde bugüne kadar f&el-oil o sağlanamadığından hastalar geceleri soğuktan korunmak için 3-4 battaniyeye sarınarak; yatiyorlar. 


Gaziantep SSK 
Hastanesi Başheki- mi Doktor Mehmet Akdemir, Başbakanlığa ve ilgili bakanlklara durumu iletmelerine karşın, halen gerekli yakıtın gelmediğini ve soruna bir an önce çözüm getirilmesi. 
gerektiğini söyledi. ` 


25 VILLA ÇOKTAN 
BİTTİ DE... 

Çukurova Üniversitesi Balçalı kampüsünde yapımı 5 yıldır sürünece; mede kalan bin yataklı hastanenin ne zaman tamamlanacağı sorun olurken, profesörler için aynı kampüsün göl kenarında yapılan 25 villanın bir yıl sürmeden bitirilmesi ilgiyle izleniyor. 

DERNEK BAŞKANI 

NE DİYOR? 

0-6 Yaş Kimsesiz Çocuklar ve 0-6 Yaş Çocukları Koruma Derneği Başkanı Fikriye Yeter, bakım yurdunun , çocuk hastanesi haline dönüştürülmesine şiddetle karşı çıkarak şöyle dedi, 

“Adana'da bir çocuk hastanesi yaptırılması fikri bizimdir. Ancak bakım yurdunun çocuk hastanesi haline getirilmesine karşıyız. Zaten bu çocuklara ancak yetiyor. 
Eğer hastane olursa bu kadar kimsesiz çocuk arkadaki küçük bölüme kapatılacak. Çocuklar sıgıntı haline gelecek. Biz- den iki yıl için hemotoloji kurulacak diye izin aldılar. Ancak şimdi çıkmak istemiyorlar. Gitsiner kendi fakültelerindeki servisleri © çalıştırsınlar. 
Yeni yapılan fakülte hastanesindeki çocuk kliniğinin bir an önce bitmesini sağlasınlar." 


ıralı Endriadis gemisi de yara almış, 


yaz 


yetine göre ,Yunan gemisinin olaydaki sorumluluğu yok denecek kadar sı- 


nrl. Verilen raporda, suçlu olarak uluslararası deniz seyir kaidelerine 


göre yanlış yere demirlenmiş ve dar geçide dikey yol izlenmesi gerekirken buna paralel olarak seyretmeye başlayan Romen gemisi göste- 
“iliyor. Hapiste tutulan denizcilerin saçlarının kesilmiş olması Yunan kamuoyunda tepkilere yol açtı. Yunan hükümeti Türkiye nezdinde teşebbüse geçerek tutuklu süvari ve ikinci kaptanın serbest bırakılmasını ve daha iyi muamele gösterilmesini istedi. 


Alyanak: işçilerimizin aralık ayı maaşlarını toparlamaya çalışıyoruz 


İZMİR (ÖZEL) 

İzmir Belediyesinin mali sıkıntısı sürüyor. 
Belediye Encümeninin zamları kabul etmesi üzerine bir açıklama yapan İhsan Alyanak encümenin yanısıra belediye meclisinin de ESHOT hizmetlerine yapılacak zamlar konusunda gere- 


ken duyarlılığı göstereceğine inandığını söyledi. Aralıkta getirilebilecek zamların bazı çevrelerin dediği gibi yüzde 100'ün üzerinde olmadığını belirten Belediye Başkanı,ancak yüzde 35 
oranında zam yapılabileceğini açıkladı. 

Zam sorununun şimdilik çözülür duruma geldiğini anlatan Alyanak, aralık ayının işçi ve memur maaşlarının ödenmesinin temel sorun olduğunu belirtti. Maaşları ödeyebilmek için belediyenin çeşitli önlemler aldığını belirten yetkililer, bazı taşınmaz malların kiralarının artırıl- 
“dığını birtakım yerlerden ek gelir sağlamanır. 
yollarınin zorlandığını söylediler. 

“İşçilerimi zor durumda bırakmamakiçin bütün yolları deneyeceğim" diyen Alyanık,en geç 
6 Aralıkta tüm belediye çalışanlarının maaşlarını ödeyeceğini açıkladı. ; 


Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı yakalanan 


242 kişi hakkında 
açıklama yaptı 


HABER MERKEZİ 


Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt ve Urfa flleri Sıkıyönetim Komutanlığı 12-22 Kasım tarihleri arasında 8 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar sonunda 
242 kişinin gözaltına 
alındığını belirtti. 


Bir grup öğretmenin boykotu destek bulmadı 


ANKARA (ÖZEL) 
Devrimci Öğretmen Grubunun Türkiye çapın- da uygulayacağını ilan ettiği ve Töb-Der yönetiticilerinin tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen boykot, öğretmen kitlesi tarafından destek görmedi. Töb- 
Der Genel Yönetim Kuruluda bir gazeteye verdiği ilanda böyle bir eylem kararlarının bulunmadı- 


ğını bildirdi. 
Dev-Yol taraftarı bir grup öğretmen Töb- 


Der yöneticileri serbest bırakılsın, yeni bir MC' ye hayır" sloganıyla yürüttükleri iki günlük boykota öğretmenlerin katılmadığı görüldü. Bazı okullardaki boykot girişimlerinin "Devrimci Öğretmen" imzalı bildiri dağıtan ve öğrencileri de derslerden çıkmaya zorlayan bir grup öğrenci tarafından yürütüldüğü öğrenildi. 
OKULLARDA DURUM 

İhsan Sungu İlkokulunda sabah erken saatlerde kapıya asılan ve üzerinde bomba görünü- mü verilmiş bir kutu bulunan "Devrimci Öğretmen" imzalı pankarta rağmen, pankart indirildikten sonra derslere devam edildi. 


Opera Ticaret. Lisesinde bildiri dağıtıldı ve öğrenciler sınıftan çıkartıldılar. Bu arada öğretmenlerin büyük çoğunluğunu dışarıya çıkmayarak koridorda bekle- 


dikleri ve boykota katıl-— 


madıkları görüldü. 

Atatürk Lisesinde de bir grup öğrenci, öğrencilerden okulu terketmelerini «istedi ve öğrenciler topluca okuldan ayrıldılar. 

Dışarı çıkan öğrenci- 


lerin içinden bir grubun slogan yapmaya kalkışması üzerine polis, 20'den fazla öğrenciyi gözaltına aldı. 


atarak yürüyüş 


Feridun Çelik İlkoku- 


lunda,boykota öğretmenlerin bir kısmının katılmamasına rağmen dersler yapılamadı. 50. Yıl Lisesinde ise sabahtan okula gelen öğretmenler derslere girdiler. 


Öğretmenler aracılığı ile eylemi gerçekleştiremeyen Dev-Yol grubu, İzmir'de. bazı okullarda da kendi taraftarı öğrenci lerle ,,#x boykot ilan ettiler.. Bornova (o Sıtkı Koyuncuoğlu Lisesi, Çınarlı Endüstri Meslek Li- 


sesi ve 50. Yıl Lisesinde, 


bir grup öğrenci boykot ilan ederek derslere girilmesini engellediler. 


Komutanlığın bu konudaki açıklaması şöyle: 

“l- Son günlerde art- ma eğilimi gösteren şiddet eylemleri üzerine özellikle Urfa'nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde 12- 
22 Kasım 1979 tarihleri 
arasında 8 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda yasadışı. faaliyette bulunan illegal örgüt mensuplarıyla, üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere 242 kişi gözaltina alındı. Gözaltına alınanlar arasında Hilvan Belediye Başkanı ile ör: güt mensuplarına usulsüz ve sahte isimli nüfus cügdanı verdiği belirlener Hilvan nüfus memuru da bulunuyor. 


"Yakalananlar hakkında yasadışı örgüt kur mak, baskın düzelemek, adam öldürmek, adam kaçırmak, gasp ve soygun suçlarından yasal soruşturmaya başlanmıştır. 


"2- Kasım ayı içinde bölgede yapılan operasyonlarda 40 adet uzun namlulu tüfek, 16 adet av tüfeği, 127 adet tabanca 
15 bin 160 adet muhtelif çapta mermi, 83 adet 
dinamit lokumu, ve 100 
metre fitil ele geçirilmiştir. 

"3- Sıkıyönetim hiz metlerinin yapılması es nasında üstün başarı ve çalışmaları görülen bir subay, bir assubay 6 em niyet mensubu ilgililerce ödüllendirilmiştir." 


KAYIP — İ.D.M.M.A. 
Makine Fakültesine (gün düz) ait 7604095 nolu kimlik kartımı kaybettim Geçersizdir. 


H.Naci DEMİRBAŞ 


30 Kasım 1979 


AÖS'de 
Dev-Solcuların saldırdığı öğrenci 


yurttan sürüldü 


© Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü, saldırganları değil, saldırıya maruz kalan öğrencileri cezalandırıyor 

© Dev-Solcular vurtta dağıttıkları bildiride kurdukları komiteden ve aeçmişte yaptıkları eylemlerden söz ediyorlar 


GENÇLİK SER VİSİ İstanbul Atatürk Öğrenci Sitesinde 10 Kasım gecesi, yatağında Dev-Solcuların silahlı saldırısına uğrayan Süleyman Kılıç adlı öğrenci, "Bölge Müdürlüğünün buyrukları" ile Kadırga Yurduna, bir memur ise aynı yurtta zorbalara karşı çıktığı için Hürriyeti Ebediye Yurduna sürüldüler. 

Süleyman Kılıç'ın AÖS'ten sürülmesinin nedeni yetkililer tarafından açıklanmadı. 
üleyman Kılıç, sürüldüğü Kadırga Yurdunda, Yurt Müdürünün, "Sen olay çıkartıyormuşsun. 
Dikkatli ol. En ufak bir hareketinde yurttan atılırsın"' sözleriyle karşılaştı. 

Saldırganların yerine saldırıya uğrayan öğrencinin cezalandırılması öğrenciler arasında şaşkınlıkla karşılandı. 

Gerekli yerlere yapılan bütün başvurulara rağmen AÖS'te herhangi bir tedbirin alınmaması, saldırganlar bilindiği halde onların, değil de saldirıya uğrayanın cezalandırılması kuşkuyla karşılanıyor. 

Bilindiği gibi AÖS' 
te zorbalıkları hüküm süren ve denetimi ellerine geçiren gizli komite, öğrencilere her türlü zorbalığı uyguluyorlar. ” 

Daha önce yayınladığımız AÖS ile ilgili haberlerimizin iftira olduğunu ileri sürerek öğrencilerden zorla imza toplayan gizli komite, Politika gazetesinde 'AÖS Öğrencileri" imzasıyla yayınlattıkları bildirilerinde zorbalıklarını gizlemeye çalışmıştı. AÖS' te gizli bir komitenin 3lmadığını 10 Kasım gecesi yurtta hiç bir olayın meydana gelmediğini, A-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Sevi Yurt İd.ve İşi. 
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Resimde AŬS Öğrenci Sitesinde 


Dev Solcu- 


ların saldırısına uğrayan Süleyman Kılıç adl 


genç görülüyor. 


(Foto: AYDINLIK) 


AOS yurdunda 


bir DGB üyesine kastıyla saklırdılar 


Atatürk Öğrenci Sitesi Yurdung Süleym h 


Daha 


İSTANBUL (ÖZEL) 
almakta olan 


önce yayınladığımız saldırı 


olayının küpürü 


YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ ve YURTLAR KURUMU Atatürk Öğr.Sitesi O Müdürlüğü 


gümüs 6 D-1019/4574 gün ve 23. 
vaşak Aie iğaança' yurduna makliniz öngörülmüştür Bilgi edinmemizi rica ederim. 


emik sorun 
YlaŞtarmazı yaz 


ge. (üstte). 


tatürk'ün resminin asılmasının engellenmediğini vs. öne sürerek yayınımızın yalan ve iftira oldugunu iddia etmişti. 

Politika (o gazetesinde bunlar yayınlanırken, 6- te yandan Dev-Solcular yurtta dağıttıkları bildirilerinde de şunları söylüyorlardı 


"Bugüne kadar bu perspektifle hareket eden Dev-Gençli arkadaşlar- 


dan oluşan yurt komitesi girişimleri sonucu..." 


Süleyman Kılıç'ın Bölge Müdürlüğü tarafından yurttan si Dev-Solcuların AÖS'de dağıttıkları bildirinin küpürü. 


Bildiride (o kurdukları komiteden, geçmişte yaptıkları, eylemlerden BABİL bahsediii yordan ari ninonstasd 


"Ve nihayet temmuzun ortalarında polislerin yurdu boşaltması ve kalan devrimcilere kaçak işgalci uygulaması yapmasının an meselesi olduğu bir gecede, çeşitli bahanelerle yurda gelmeyen Halkın Kurtuluşu ve birkaç İGD'liye rağmen devrimciler yurdu gece gizlice boşaltıp elektrik kontro 


Öğrenciler cezalandırılarak yurtlarda, huzur sağlanabilir mi? 


GENÇLIK SERVISI Sitesinde bir öğrencinin yatağında gece yarısı kurşunlanması vahim bir olaydır. 
aynı öğrencinin Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü tərafınyurda sürülerek 


Atatürk Öğrenci 


Ama, 


dan başka bir cezalandırılması dir. 


daha 


Yurtta huzuru bozan, anarşi yaratan zorbaların yerine, silahlı saldırıya uğrayan öğrenciyi cezalandır- ma, yurtta huzur sağlamaz. Tam tersine, zorbalara prim veren bu tutum, bunları cesaretlendirecek ve azgınlaştıracaktır. Nitekim, AÖS'de bunlar ellerini kollarını sallayarak gizli bildiriler dağıtmakta ve yurdur. 
içinde cirit atmaktadırlar, Anarşi yaratanların üzerine yürümeyen bir tutumda israr etmek, yurtlarda huzursuzluğun ve anarşinin artmasını 


sağlayacaktır. 


Daha önce, aynı 


uygulamaya 


tir? 


ve 


da vahim- 


başvuran yetkililerin hangisi bu yol la yurtlarda huzuru sağlayabilmiş 


Bir avuç zorba AÖS'de öğrenci lere kan kustururken yetkililer ne yapıyor saldırıya maruz kalan öğ rencileri cezalandırmaktan başka? 
Bütün saldırganlar bilindiği halde 


neden bunların üzerine gidilmiyor- 


da öğrenciler cezalandırılıyor. Yurt ve öğrenciler bunların zorbalıkları na teslim ediliyor, Anarşi mihrak ları acaba Kredi ve Yurtlar Kurumu: nun içine de mi sızdılar? 

Yurtlarda huzur, anarşiyi çıkartanların yerine öğrencileri cezalandırmak değil, öğrencilerle birleşerek anarşiyi yaratanların üzerine cesaretle yürümekle sağlanır. 

Eğer yetkililer yurtlarda huzuru sağlamak istiyorlarsa demokratik olmayan, haksız uygulamalarına son 


vermeli ve görevlerinin başına geç- 


melidirler. 


DGB BAŞKANI ATİLLA AYTEMUR "Sahte solun kışkırtıcı eylemi üzerine yüzlerce öğrenci Suçsuz yere gözaltına alındı” 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İTü'de gelişen olaylarda 514 öğrencinin gözaltına alınması üzerine, Devrimci Gençlik Birliği Başkan Atilla Aytumur, basına yaptığı açıklamada, sahte solun yaptığı kışkırtıcı eylemleri ve öğrencilerin suçsuz yere gözaltına alınmalarını kmadı, * 


Aytemur, sahte solcuların bir haftadır kendi aralarında sürekli çatıştıklarını belirterek şöyle dedi: 


“Bu gruplar İGD ve İTÜ—DER'i elinde bulunduran Dev-Sol grubu» dur. Bunlar öğrencileri jandarmayla karşı karşıya getirip provokasyon yaratarak öğrenim özgürlüğünü engellemek İstiyorlar. 

Dünkü olayların so- 


rumlusu, jandarmaya rağmen forum düzenleyen ve jandarmayı kordona alarak kışkırtan İGD 

ve diğer sahte solculardır. Bunların bütün amaçları İTÜ'de huzursuzluk çıkartarak, sağlıklı bir eğitimin yapılmasını engellemektir. Geçen hazi- 


ran ayında da böyle bir. 


forum düzenleyerek aynı olaylara neden oldular. 
Sonuçta 450 suçsuz öğrenci tutuklandı ve okulun kapanmasıyla birlikte bütün öğrenciler birer yıl kaybettiler. 


Jandarmanın suçlu şuçsuz ayırımı yapmaksızın bütün öğrencileri gözaltına alması anarşinin önlenmesine değil, artmasına neden oluyor. 
Sahte sol, öğrencileri zorla foruma sokuyor. Sıkıyönetim ise, ister sınıf- 


ta olsun,ister binada olsun bütün öğrencileri gözaltına alıyor. Bu davranışla anarşinin önü alınamaz, Gözaltına alınan öğrenciler suçsuzdur, serbest bırakılmalıdır 

“Bütün İTÜ öğrencileri çatısma ve boykotlar yaparak, jandarmayı öğrencilerin üzerine çeken forumlar düzenleyerek öğrenimi engelleyen İGD ve İTÜ-DER'e karşı mücadele etmelidir. Huzurun sağlanmasının esas yolu budur." 


Öte yandan 514 kişi-' 


nin gözaltına alınmasını protesto etmek gerekçesiyle bazı gruplar, dün korsan yürüyüş yaptılar. 

Maçka binasından slogan soyleyerek çıkan gruplar, Spor Caddesinden Beşiktaş'a inerek burada güvenlik kuvvetlerini görünce dağıldılar. 


gibi yürükç zur âr kuşak olarak kalm 


Ja duğiz” 


İstanbul, 26 / TI/ 


11.1979 sayı 


MÜDÜR 


Je Verdikluri, ar uzun 
2 


irog 


rli bir 


rancuk müna 


gukiz dudu 


adal an ï dalar Na 
Oüraknu pin ka 


lünü uçurup, faşist blokları tarayıp blokları yakarak, yurdu devrimci bir biçimde terk ediyorlar." 

10 Kasim günü olay 
nedeniyle gözaltına alınan, Tahsin Elvan ve Turan Yilnur da Zeytinburnu Emniyet Komiserliğindeki verdikleri ifadelerinde aynen şöyle demişlerdi: "Bu arkadaşlar saldırıya uğramışlardır. Ancak biz yapmadık, Saldırganlar dışarıdan gelmişlerdir." 

Yine öğrenciler Atatürk posterinin asılması için müdürden izin isterken, A.Tahir Yazıcıoğlu müdüre, "Atatürk'ün poslerini aslırmayız. Asarlarsa olay çıkar" diyerek engellemeye çalışmışlardı 


Kayseri'de komandoların bastığı kahvede ölenlerin 


İM ii 


Rallis: "İki ülke arasındaki sorunlar iyi niyetle yaklaşılırsa 


ANKARA (ÖZEL) 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Rallis, Türkiye ile ülkesi arasındaki sorunlara iyiniyetle yaklaşıldığı takdirde, çözüm bulunmaması için bir neden bulunmadığını belirtti. 
TRT'nin sorularını cevaplayan Rallis, Türkiye ile Yunanistan arasında üst düzeydeki bir teması yakında muhtemel görüp görmediği yolundaki bir 


Televizyonu Denktaş'a 


reye varacaktır? 


Türkiye'deki 


hedeflemektedir. 


surların halk saldırdı", 


dikkate alınırsa, 


rekmektedir. 


e m m, m m m mn am nil lm on m m m m m m a m a m a a aa a 


araçlar olmaktadır. 


"BAĞIMSIZ DEVLET” 
VE GERÇEKLER 


ERDOĞAN ÖZBALIKÇI 


BM'in Kıbrıs konusunda aldığı son karardan sonra Denktaş yönetimi ve yandaşları "Bağımsız Türk Devleti"'nin ilan edilmesini hemen her gün, istemeye başladılar. Bayrak Radyosu ve 


ğımsız devlet ilanıyla ilgili demeçleriri birinci haber olarak vermektedir. Kıbrıs'ta halk,endişe içinde sormaktadır: Bu çığırtkanlığın sonu ne- 


Aslında Denktaş, Kıbrıs'ın bağımsızlığından, bağımsız bir devletten yana değildir. Denktaş' ın hedefi Kıbrıs'ı Türkiye'ye bağlamaktır. Bölgemizde önemli gelişmelere yol açacak ve Türkiye'yi uluslararası alanda daha da zor bir duruma düşürecek olan bu görüşün bilindiği gibi destekçileri 

Denktaş, Ecevit hükümeti döneminde, Mümtaz Soysal'ın da yardımıyla Rum toplumuyla başlayan görüşmelerin başarısızlığa uğramasın- da, önemli sorumlulukları olan bir politikacıdır. 
Denktaş bugün "Bağımsız Türk devleti"'ni gündeme getirirken şunları hedeflemektedir: 

1. Demirel azınlık hükümetini destekleyen MSP ve MHP'nin desteğiyle, Türkiye hükümetinin, sözümona bağımsız Türk devletinin ilanını kabul etmesini sağlamaya çalışmaktadır. 

2. Rum toplumu ile Türk toplumu arasına düşmanlık tohumlarını ekerek iki toplumun her türlü yakınlaşmasının önüne engeller dikmeyi 


Denktaş yönetimi. kendi emeline kavuşabilmek amacıyla, Kıbrıs'ta bir provokasyona dahi girişebilir. Kıbrıs'ta MHP'li unsurların destek mesajları, Kıbrıs Bayrak Radyo ve Televizyonunda, birinci haber olarak okunuyor. Bu uniçerisinde 
"Rumlar Güzelyurt'a girdi", rimizi öldürdüler" şeklindeki propagandaları ile, Türkiye'de Kahramanmaraş olayı öncesi yapılan propaganda arasında benzerlik olduğu Kıbrıs'ta provokasyon için elverişli bir ortam olduğunu söylemek kuşkusuz doğru olur. Bu durumda Demirel Þiikümetinin konuyla ilgili görüşlerini belirtmesi ge-Unutulmamalıdır ki, Denktaş'ın verdiği her demeç BM'ye üye ülkelere günü gününe ulaştırılmakta ve bu demeçler Türkiye hükümeti üzerinde baskı uygulanmasında önemli 


çözülebilir” 


©Yunanistan Dışişleri Bakanı üst düzeyde yeni bir görüşme için Dışişleri Bakanları arasında yapılacak Brüksel görüşmesinin sonucunun beklendiğini söyledi 


soruya karşılık, Dışişleri Bakanlarının Brüksel'de yapacakları görüşmenin sonucunu beklemenin doğru olacağını söyledi. 

Bu arada Papa II. Jean 


Paul'ii taşıyan uçağın İzmir'den Roma'ya dönügünde Yunanistan -Ege Hava Sahasını kullanması için yetki verildi. 

Rallis, "Bu karar, iki ül- 


yakın kuruluşların ba- 


MSP ve MHP'dir. 


Alibeyköy Lisesinde 
3 Temmuz 1978 günü 
Tuncay Yaşayacak isimli devrimci genci öldüren ülkücü komando Vedat Kasımlar toplam 26 yıl bir ay ağır hapis cezasına “Rumlar Haspolad'a çarptırıldı. 
“Erle- 

Istanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde dün yapılan duruşmada mahkeme heyeti, sanık Vedat Kasımlar'ın, Tuncay Yaşayacak'ı kasten öldürdüğünün anlaşıldığını belirterek 24 yıl ağır hapis, ayrıca okul ruhsatsız silah iki yıl ve kimlik düzenle- 


içinde taşımaktan sahte 


| 

| 

İ 

| 

| 

| 

26 yıl ağır hapse 
! mahkum edildi 
| 


ke arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi bakımından da bir anlam taşıyor mu?" 
şeklindeki bir soruyu şöyle cevapladı: 


“Karar, Papa'nın dönüş yolculuğunun rahat geçmesi amacıyla alınmıştır. 
Yunanistan, Ege Hava Sahasının, bundan önce de Türkiye'den kalkan ve Türkiye'ye inecek uçaklara zaman zaman açmıştır." 


mekten bir ay olmak üzere toplam 26 yıl bir ay ağır hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın kamu hizmetlerin- den sürekli olarak yasaklanmasına ve yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, ayrıca sanığın son duruşmadaki dilekçesinde ve savunmasında görevlilere yönelik hakaretler © bulunduğu için, zerekli işlemler yapılması için ilgililere müracaatta bulunulmasına karar verdi. 

Komando Vedat Kasımlar, karar açıklandıktan sonra mahkeme heyetine teşekkür etti. 


Bucaklarla Kırvarlar çatıştı: 1 kişi öldü 


Batman, Istanbul ve Ankara'da 4 kişi öldürüldü 


sayısı 8'e çıktı 


HABER MERKEZİ 
Kayseri Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesinde bulunan bir kahvehanenin,önceki akşam taranması sonucu ölenlerin sayısı sekize yükseldi, Olay sırasında ağır yaralananlardan Refik Albayrak ve soyadı belirlenemeyen Ercan adlı yurttaşlar da dün tedavi edildikleri hastanede öldüler, 

OLAYLAR DÜNDE 

SÜRDÜ 

Kahvehane katliamıy: 
la başlayan olaylar dün de sürdü. Dün sabah meydana gelen bir çatışma: da bir kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı. 

Dün sabah saat 10.30 
sıralarında 200 kişilik bir grup Kığıkapı Meydanında bir gösteri düzenlediler, olaya polisin müdahale etmesi üzerine grupta bulunanlarla polis arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda Hacı Palu adındaki bir genç öldü. Bu arada polis memuru Cemal Günyak ile kimliği o belirlenemeyen bir kişi de ağır yaralanarak Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Hastanesi- ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 11 kişi gözaltına alındı. 

Bu arada Kayseri Atatürk Lisesi eski Müdürü Hurşit Aydn'n evi de önceki gece kimliği saptanamayan kişilerin silahli saldırısına uğradı. Olayda Hurşit Aydın'ın çocuğu Deniz Aydın öldü, Bilal Aydın ise ağır yarali olarak hastaheye kaldırıldı. 


Bu arada Talas Caddesi üzerinde 20-22 yaşlarında henüz kimliği belirlenemeyen bir gencin cesedi bulundu. 

Öte yandan Kahvehaneyi tarama sırasında kullanılan arabanın kırmızı renkte, Murat marka ve 38DF396 plakalı olduğu bildirildi, Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada arabanın, sahibinden zorla: alındığını söylediler ' 

Olaylar üzerine, şehirdeki bütün liseler dünden itibaren 3 Aralık Pazartegününe kadar tatil edildi. Olaylardan sonra havanın gerginleşmesi üzerine şehirde çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. 

Bu arada Kayseri Vali Vekili Babür Ünsal yaptığı açıklamada şehirde daha başka olayların çıkmaması amacıyla dün gece saat 21.00 ile 05.00 
arasında sokağa ğıkma yasağı ilan edildiğini belirtti. 

Olaydan sonra şehirde durumun sakin olduğunu ileri süren Vali Vekili,her türlü önlemin alındığını söyledi. Komandoların saldırısı sonucu hayatlarını kaybeden yurttaşlar- dan 7'sinin cenazeleri kaldırıldı. 

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ziya Çoker, önceki gün Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili ola rak yaptığı açıklamada bazı sanıkların yakalan- 


dığını, * isimleri tespit edilen sanıkların ise aranmaya (o başlandığını söyledi. 


Zeytinburnu'nda kahve tarayan iki komando yakalandı 


Zeytinburnu'nda. önceki gece güvenlik kuvvetlerinin yaptıkları aramalar sırasında bir ecza- ne ve kahvehaneyi tarayarak adam öldürmek suçlarından aranan iki komando silahlarıyla birlikte yakalandı. 

Güvenlik kuvvetleri- nin önceki gece İhsan Mermerci Lisesi önünde şüphe üzerine durdura- 
‘rak kimlik sorduğu iki komandodan Halil Çetin'in üzerinde 14'lü bir tabanca ve 9 mm çapın- da mermiler, Ali Osman Düzenli'nin üstünde ise bir Parabellum marka tebancaile ile iki şarjör ve mermiler bulunduğu öğrenildi. 


Yapılan o soruşturma sonunda komandolardan Halil Çetin'in 26 Ekim 
1979 günü Zeytinburnu 
25. sokaktaki bir kahvehaneyi tarayarak Yılmaz Demir ve Ensar Gündüz adlı kişileri öldürdüğü belirlendi. Ali Osman Düzenli adlı komandonun da geçen yıl Üsküp Eczanesini tarayarak İlhan Akyıldız adlı kişiyi öldürdüğü anlaşıldı. 


Öte yandan Zeytinburnu'nda önceki gece Vatan Mühendislik Yüksek Okulu öğrencisi Ethem Çilsoy iki kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. i 


Bu arada Istanbul'un çeşitli semtlerinde dün akşam 6'sı İş Bankası, biri Akbank,biri de Osmanlı Bankası olmak üzere,8 banka şubesine Vatan Partisi binasına ve bir de otomobile patlayıcı madde atıldı. Patlamalarda can kaybı olmadı. 


Kırvarlarla Bucaklar çatıştı 


Urfa'nın Siverek ilçesi Tahrik köyünde Kırvar ve Bucak aşiretleri arasında çıkan silahlı çatışmada 
16 yaşındaki bir genç öldürüldü. Olayda ölenin Bucak aşiretine mensup Dezer Özpınar olduğu 


ğan, ihtara uymayınca inzibat erince açılan ateş šonucu kalçasından yaralandı. 


Batman”da 


Batman'da meydana gelen olayda iki kişi öldü, üç kişi yaralandı. Olaylar üzerine Batman'da dün saat 11.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 


Ankara'da 


Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Okulu öğrencisi Şerafettin Özbeş, dün saat 12.50 sularında tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın sanığı oldu- 


bildirildi. Jandama Bir. Gu ileri sürülen Halil Adıliklerinin sevkedildiği biçer'in yakalandığı bilköyde, durumun sakin dirildi. 
olduğu öğrenildi. Gaziantep'te Bir fabrika müdürü „Gaziantep o Emniyet Müdürü Hüseyin Şahan'ın öldürüldü makam arabasına İstanbul'un Malte- Hüseyin Ekerbiçer adlı pe semtindeki Çeliker (bir Cezaevi kaçağı tara-Fabrikasının Müdürü ( fından ateş açıldı. Emni-Nusret Seven dün sabah Yet Mü ün arabasını 08.30  sralarında iki ( evine birakan makam şo- kişinin silahlı saldırısı O förü arabayı Emniyete sonucu öldürüldü. öldürü- götürürken arabanin 


len Seven'in sağ görüşlü 


olduğu bildirildi. 
İstanbul'un Kısıklı semtindeki Aygaz 


Deposu yaninda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Dün sabah 8,20 sıralarınta bulunan ve 20-25 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin kimliğini belirleme çalışmaları sürdürülüyor İstanbul Taksim'de duvarlara yazı yazan İTÜ öğrencisi Şahabettin Do- 


takip edildiğini fark edip yardım istedi. Olay yerine gelen ekiple takip eden arabadaki Hüseyin Ekerbiçer arasında çatışma çıktı. Sonra yaralı olduğu sanılan Ekerbiçer olay yerinden kaçtı. Aramaların sürdürüldüğü bil- 


dirildi 
Eskişehir'de 


Eskişehir'de bir toplantıda üç defa "Yaşasın Sovyetler Birliği" di- 


TAS] 


3 şayan 


"Yasatmamak” 


AP Gümüşhane Senatörü Ömer Naci Bozkurt'un, MHP'yi suçlayan belgelere karşı bir allerjisi var. 
© Geçen yıl da senatodaki anarşi genel görüşmesinde ünlü "MHr Raporu''nu savunma konusunda olay çıkmasına sebep olmuştu. 

MHP Raporu, AP hükümeti döneminde ve kendisinin Emniyet Genel Müdürlüğü sırasında "Çok gizli" kaydıyla hazırlanmıştı. Bozkurt bu belgeyi yayınlamanın ve CHP Kurultayında okunmasının doğru olmadığını söylüyordu. Rapordan "broşür" diye sözediyordu. 
Runun üzerine rapor mu, broşür mü diye anlamsız bir tartışma başladı. Tartışma sonunda Ömer Naci Bozkurt şöyle bağırıyordu: 

— Benim soyadım Bozkurt, öyle bir kişi, iki kişi üstüme gelmesin, en azından 40 kişinin gelmesi lazım. 

Son olay da Bozkurt'un MHP'nin ve Somuncuoğlu'nun suçlarının Senato kürsüsünden okunmasına tahammül edememesinden doğdu, 

Olayda Hasan Fehmi Güneş'in tahriklere karşı soğukkanlılığını koruyamamış olmasının eleştirisi başka bir mesele, 

Ama önemli olan, AP ve CHP'li senatörler olayı yatıştırmaya çalışırken, Bozkurt'un Güneş'e şu sözleri bağırmasıdır: 

— Seni yaşatmazlar! 

Bu söze bir mim koymak gerek, 

Ne olur ne olmaz, yarın kimin başına ne gs leceği belli olmaz. 

Kimbilir, belki kafasına tabanca ile vurulmasının hursıv'a bağırılmış kuru-sıkı bir sözdür. 
Ama bakarsınız birileri tutup bunu kendilerine verilmiş bir "emir" sayarlar! 

MHP milletvekillerinin Doğan Öz hakkında mecliste söyledikleri de katiller tarafından emir sayılmamış mıydı? | 

Emir yerine getirilirse, sadece Bozkurt değil, Demirel hükümeti de sorumluluktan kurtulamaz. 

Demirel, hem bu olay hakkında, hem de "'yaşatmama”" sözü üzerinde düşünmelidir. 

AP hükümeti kurulduğundan bu yana neden anarşi azalacak yerde büyük bir hızla tırmandırıliyor? 

Neden terörün iki kaynağı bu hükümete de razı değildir? Neden Moskovacılar eylem çığlıklarını artırırken MHP'liler de Ümit Doğanay'ı öldürmekte, Mehmet Ali Ağca'yı kaçırmaktadırlar? 

Ve neden terör odakları, anarşi konusunda AP-CHP işbirliğine karşı savaş açmışlardır? 

İki büyük parti, anarşi mihraklarından ellerini çekmemek gibi ağır bir sorumluluğu halen taşıyorlar. E 

Şimdi iktidar AP'dedir. Üstelik anarşi konusunda işbirliği teklifi de ondan gelmektedir. 

Ama bakıyoruz, kendi içindeki MHP koruyucularının, Somuncuoğlu'nun suçlarını örtmek için olay çıkartmasını bile önleyemiyorlar. 

Zannetmesinler ki, "seni yaşatmazlar" sözü sadece Hasan Fehmi Güneş'i hedef almaktadır. 

Bu söz, AP.CHP yakınlaşmasını hedef almaktadır. Hatta bizzat AP hükümetini hedef almaktadır. "Bu yumuşama ve yakınlaşma eğilimini sürdürürsen seni de yaşatmam" demeye gelmektedir. 


Üstündağ, 
Kayseri Valisinin tutumunu eleştirdi 


ANKARA (AA) olaylarla ilgili açıklamada 


CHP Genel Sekreteri bulundu. Üstündağ açık-Mustafa Üstündağ, Kay- (o lamasında "Şiddet eyseri'de meydana gelen ( lemlerinin önlenmesi için 


iktidarıyla muhalefetiyle hepimizin üzerine düşeni yapmamızın gereğine ina“ nıyorum”" dedi. 

Genel Sekreter Mustafa Üstündağ dün verdiği yazılı demeçte iktidarda bulunanların, yetkililerin şiddete başvuranlara kar- 


ye bağırarak slogan attırmaktan yakalanan Turan Akıncı adlı bir kişi ilk sorgusundan sonra tutuklandı. 


Adana'da bir 


komando örgütü ortaya çıkarıldı 


ADANA (ÖZEL) 


Adana 
Komutanlığı yayınladığı 


bildiriyle Adana'da öldürme olaylarına karışan komandolardan oluşan 


bir örgütü ortaya çıkardığını açıkladı 

Açıklamada "iz Kasım 1979 günü saat 21. 
30 sıralarında Adana Hürriyet Mahallesinde sol görüşlü kişilere tabanca ile ateş açılması olayına anında müdahale eden Sıkıyönetim Güvenlik kuvvetlerince silahlı sağ eylemci oldukları belirlenen Aykut Taptap, Enes Anlahan ve Muhsin Kahyaisimli “komandoların yaralandığı, ancak Ahmet Duran adlı komandonun ise kaçtığı bildirildi. 

Bildiride, yakalanan komando Muhsin Kahya' nın 6 Mart 1979 günü Adana Mühendislik Yüksek Okulu öğrencisi Fatih Kıral ve Cengiz Frdal' 
ı öldürdüğü 10 Mart 1979 
günü Sedat Erde simli kişinin öldürülmesi olayı na karıştığı ve muhtelif tarihlerde birçok işyeri ve eve patlayıcı madde attıkları kaydedildi. 


Sıkıyönetim ., 


şı tam bir yansızlıkla yasaları uygulamakta kendi- 


lerini görevli saymaları gerektiğini belirtti. 
Üstündağ (o demecine 


şöyle devam etti: 

"24 Kasım günü Kayseri'de silahlı bir saldırı sonucu CHP Gençlik Kolu üyemiz öldürülmüş, 4 
CHP üyesi de ağır yaralanmıştır. Kayseri'ye yeni latanan ve AP adayı olan Vali Vekili, kendisine yapılan başvurularda devletin valisi olduğunu unutarak, tutum ve konuşmalarıyla taraf olduğunu açıkça Ortaya koymakta bir sakınca görmedi. 

"Bu hükümetin görevlendirdiği Kayseri Vali Vekili anlayışındaki tüm sorumluları uyarıyoruz: Katilin milliyetçisi , devrimcisi olmaz. Devletin gücü tam bir yansızlıkla suç işleyenlerin karşısına çıkmalıdır." 

Üstündağ Kayseri'de kahve tarama olayına katılan katillerin bulunmadığına dikkat çekti ve şu görüşlere yer verdi: 

“CHP, cephe partilerinin özellikle, Demirel' in muhalefet döneminde izlediği yıkıcı ve sorumsuz bir muhalefetin yerine, yapıcı devlet sorumluluğunun bilinci içinde bir muhalefet yapmaya kararlıdır. Hükümetin ulusumuz yararına olan her girişimi destek görecektir. Ancak, ulusumuzu cephelere bölerek, ulusal birliğimizi parçalamaya yönelik her harekete 
CHP bütün gücüyle karşi. 
çıkmaya ve gerekli mücadeleyi vermeye de kararlıdır." 


—— ag 


Ismail Memduh 


Şimdi Bodrum'a yerleşti. İlk kez Binay Okurer'den izlemiştim "'Judith"i.. Meriç Sümen, Gülcan Tunççekiç, hepsi aynı kuşak dansçılardır, üçü de dansı bıraktı. Nankördür bale! 
Otuzunu aştın mı yaşlı sayılırsın, "yaşlandı" derler... 


Baş besteci oldun mu oysa? Yıllanmış şarap örneği! "Judith" balesinin bu kez de Stadttheater Giefsen'de sergilendiğini bestecisi Çetin Işıközlü'nün gönderdiği bültenlerden öğrendim. 
1970'lerde. Ankara Devlet Balesi gösteri dağarına Binay Okurer'den gördüğüm bu yapıt, sonraları Cape Town'da sergilenerek bale literatüründe ilgi derlemişti. Çetin Işıközlü kırkbirinde he. 
nüz... Genç kuşak bestecilerinden...Işıközlü' nün beş dakikalık bu müzik örgüsünü koreog. 
raf Alfred Rodrigues otuz dakika genişletmesini istemiş ve "Judith" İncilden kaynaklı teması ile bale literatürüne kazandırılmıştı. 


Başkentteki gösterilişinden sonra Istanbul da gerek Atatürk Kültür Merkezinde, gerekse Uluslararası Birinci İstanbul Festivalinde sunuluşta da ilgi derleyen yapıt, İsrail'in ulusal kadın kahramanı Judith'in "serüvenlerini" yansıtır. Giefsen'de bu kez dans düzenini Macar koreograf Ferenc Şuba gerçekleştirmiş.. 
Yapıt, böylece bir kez daha yabancı bir sanat odağında gösteri dağarında boy gösteriyor, gerçekten kıvanç duyulası bir olay! 


Oysa, Çetin Işıközlü'ye neler yapmamıştır Ankara Devlet Opera ve Balesinin bir dönem yönetici kadrosu? Genç bestecinin Yaşar emal'in Ağrı Dağı Efsanesinden esin kaynaklı bir de operası vardır, "Gülbahar" başlıklı... 
Yedi-wkiz yıl savsaklamış ve gösteri dağarına alınmamış, ya da alınıp seslendirilmemiştir! 
Ahmet Adnan Saygun'un "Köroğlu" operası seslendirilmiş, Işıközlü'nün "Gülbahar”ı içinse hep kantarın topuzu kaçırılmış durmuştur her nedense! Rusya'dan Niyazi Tagızade, Hacıbekov'lar getirilmiştir "Köroğlu" için.. "Gülbahar"'a ise kırk dereden su! 


Rus Beşleri'ne özenti "Türk Beşleri'nin her yapıtı saygı değer bulunurken, genç kuşak Cengiz Tanç'lara, Çetin Işıközlü'lere ve nicelerine dudak bükülmüştür, bir garip... "Sen daha dünkü çocuksun, dur, otur oturduğun yerde" derresine.. Dansçı oldun mu otuzunda yaşlı, baş besteci oldun mu, kırkında dinlenmemiş şarapsın vesselam! Sanatçının bir garip yazgısıdır bu! 


Işıközlü'nün "Judith" balesi yabancı sanat odaklarında elüstünde, "Gülbahar" operası Ankara Devlet Opera ve Balesinin kokuşmuş gösteri dağarının dolmuş kuyruğunda! Elbette bir Necil Xazım Akses, bir Ahmet Adnan Saygun, bir Cemal Reşit Rey, bir Ulvi Cemal Erkin ve bir Hasan Ferit Alnar yapıtları ile müzik evreninde yerlerini çoktan edinmişlerdir ama genç kuşak bestecilerimize "teşvik pirimi" böyle mi verilmelidir? Ölümünden önce bir kezinde söyleştiğimizde Hasan Ferit Alnar da genç bestecilerimizden yana bu yolda yakınmıştı: 


“— Ne demekmiş Türk Beşleri efendim? Aynı yıllarda doğduk diye bu ayrıcalık niye?" 

Sonra "üstad-ı azam'"'lar için "Niyazi'ler 

getirilmiştir: 

''— Peki, Gülbahar n'olacak?" 

''— Zor bir partisyon, yerli yönetmen koyamaz!" 

"— Niyazi gelsin öyleyse..." 

""Niyazi'ler öyle önemsiz besteciler için gelmez, getirilmez, getirilemez... 


Bestecinin ikinci sınıfı, üçüncü sınıfı olmaz! 
Bir Bartok, bir Zoltan Kodally ikinci sınıf, Mozart, Beethoven, birinci sınıftır demek ne ölçüde gülünçse.. Brezilyalı Heitor Villa Lobos' u küçümsemek ne denli "'densizlikse"... 

Bir Judith ile yabancı sanat pazarlarında, dikelmek ne denli namuslu bir işse, dış sanat odaklarında sesini duyurmak beceriyse, başarıysa! 

Yataklı vagonla sanatçıyı birbirine karıştıran opera yönetici kadrosunun dikkatine sunuyoruz “Judith"'in ikinci kez başarısını.. "Köroğlu"na, "“Çelebi"'lere, "Lüküs Hayat” operetlerine verdiğiniz önemin bir bölümünü hiç olmazsa, genç bestecilerimize, ''Gülbahar" gibi yeni verimlere, ürünlere, yapıtlara da gösterin diyoruz. 


T.Barlas”ın 
"Ekmek Kavgası” 
<özsüz oyunu engellendi 


Sağır ve Dilsizler Sessiz Tiyatrosunun İ.A.S.T. Salonunda sergiledikleri Taner Barlasin “Ekmek Kavgası"adlı sözsüz oyunu basına yapılan özel gösteride Türkiye Sağır, Dilsiz Dernekleri Milli Federasyonunca politik bulunarak engellendi. 

Yedi küçük bölümden oluşan, şiir, slayt 


ve türkülerle beslenen oyunda Federasyon, sakıncalı gördüğü "Grev" ve "Düşlerden Gerçeklere" adlı iki bölüm ve diğer oyunlardaki şiir ve türküleri oyundan çıkarmak istedi. Oyun öncesi bir açıklama yapan, oyunun yazarı Bar- 


las, Federasyonun baskısını kınadı ve bu çıkarma, sansür altında oyunun sergilenmesinin olanaksız olduğunu söyledi. 

8. Dünya Sağırlar Federasyonu, Enternasyonal Varna Kongresi, Uluslararası Pantomim Festivalinde "Ekmek Kavgası"ndaki oyunculuğuyla üçüncülük kazanan Levent Beşkardeş, sansürcü Federasyonun Kültür Başkanlığından istifa edeceğini ve yeni bir düzenlemeyle, Federasyondan bağımsız "Ekmek Kavgası'nı sürdüreceğini açıkladi... 


leri" oyunundan bir sahne. 


Şehir Tiyatroları, izleyicilerden oluşan bir haberleşme bürosu kurdu 


İstanbul Belediyesi Şehir Tivatroları faaliyetlerini yeni oyunlarla sürdürürken, Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı tarafından izleyicilerle dah.. sıkı bağlar kurmak amacıyla bir Tiyatro-Seyirci Haberleşme Bürosu oluşturuldu. 

Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığının. verdiği bilgiye göre büronun kuruluşu için yürütülen çalışmadı son 4 yılın seyirci istatistikleri gözönüne alındı. İlgililer bu yeni atılımla, "eleştirici seyirci kitlesine kavuşmuş bir tiyatro üretimi" gerçekleştirmeyi tasdrladıklarını, ayrıca toplumda tiyatro sevgisinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaklarını belirttiler. 

Verilen bilgilere göre, Tiyatro-Seyirci Haberleşme Bürosuna üye olan izleyiciler tüm prova ve oyunları izleyecekler, eleştirecekler ve kitlelere tanıtılmasında görev alacaklar. 


ŞEHİR TİYATROLARINDA YENİ OYUNLAR 


Öte yandan İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında programda 


bulunan oyunlar sergilenmeye devam ederken yeni oyunlar da sahneye geliyor. Kadıköy Tiyatrosu Kanlı Düğün ve Kayıp Mektup oyunları- nın ardından, Adnan Giz'in yazdığı ve Zihni Küçümen'in yönettiği BA- 


Ressam Selim Turan'ı 


Kadıköy Şekir Tiyatrosunda sergilenmeye başlanan "Baba'nın Goril- 


BANIN GORİLLERİ'ni de sergilemeye başladı. 

Bu arada Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından 't'aner Barlas tarafından sahneye uyarlanan "TIR-PAN" oyunu da Fatih Şehir Tiyatrosunda sergilenmeye başlandı. Bilindiği gibi "TIRPAN" daha önce İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından da oynanmıştı. 

Fatih Şehir Tiyatrosunda küçük izleyicilerin ilgileneceği bir diğer yeni oyun ise geçen tiyatro döneminde Gönüllü Çocuk Oyunları Ekibinin sergilediği SAKARCA, Oyun bu kez Fatih Tiyatrosunda yinelenecek. Fakir Baykurt'un yazdığı SAKARCA'yı Mahmut Gökgöz oyunlaştırdı. Oyunun yönetmenliğini de Gökgöz yapıyor. 


GEZİCİ EKİP 
DARÜLACEZEDE OYUN SERGİLEDİ 


İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Gezici Ekibi de geçtiğimiz günlerde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Darülacezede hastalara ve düşkünlere ayrı ayrı ATMOSYONYA BERBERİ' ni sergiledi. Aziz Nesin'in yazıp Rauf Altıntak'ın yönettiği yeni tarzda bir ortaoyunu olan yapıtın kent içi gezilerde sergilenmeye devam edeceği öğrenildi. 


vatandaşlıktan çıkaran karar iptal edildi 


© Uzun yıllar Fransa” da bulunan Selim Turan, yaşayan Türk ressamlarının en önemlilerinden biri kabul ediliyor 


Ressam Selim Turan'ın 16 yıl önce hakkında verilen "TC vatandaşlığından çıkarılma" kararı iptal edildi. Bakanlar Kurulu 26 Ağustos 
1963 yılında verdiği bir kararla 
32 kişiyle birlikte Mehmet Selim 
Turan'ı da vatandaşlıktan çıkarmıştı. Selim Turan hakkındaki iptal kararını Ecevit hükümetinin aldığı belirtildi. Bakanlar Kurulunun konuyla ilgili kararı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

1947 yılından beri yurt dışında 
yaşayan Selim Turan çeşitli sanat otoritelerince hayatta bulunan Türk ressamlarının en önemlilerinden biri olarak değerlendirilmektedir. 1915' te İstanbul'da doğan Selim Turan 1938'de Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi. Bu yıllarda Leopold Levy, Nazmi Ziya ve Feyhaman Duran gibi sanatçılarla çalışan Selim Turan ayrıca İsmail Hakkı Altınzerre'den tezhip ve minyatür teknikleri öğrendi. 

Fatih Divanı'na minyatürler de 


İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya”sındaki işsizlik sorununu 

ele alan 


De Sica'nın 
"Bisiklet 
Hırsızları” 
televizyonda 


Vittorio De Sica'nın, sinemada Yeni Gerçekçilik akımının en önemli filmlerinden biri sayılan "Bisiklet Hırsızları adlı yapıtı bu akşam TV ekranlarına geliyor. 

İkinçi Dünya Savaşının ilk yıllarında kendini göstermeye başlayan, savaş sonrasında da devam eden ve yeni boyutlar kazanan bu akımın öncülerinden olan Vittorio De Sica, (1902-1974) Bisiklet Hırsızlarını çalışma arkadaşı yazar Cesare Zavattini'yle birlikte gerçekleştirdi. 

De Sica-Zavattini ikilisi, ''Yeni Gerçekçilik" akımının en verimli sıralarında, 1949'da "Ladri di Biciclette - Bisiklet Hırsızları"'nı oluşturdular. 

Sinema dünyasında büyük bir ilgi uyandıran film, çeşitli yorumlara neden olmuştu. Bu film hakkında, Jean Cocteau'nun görüşleri örnek verilebilir: 

“Meteliksiz bir işçi... Boşta gezerken duvarlara afiş yapıştırma işine alınıyor. Bu işi yapabilmesi için 


yapan ressam Turan'ın yapıtları 1946'da Paris'te açılan bir sergide sergilendi. Daha sonra yurt dışına çıkan sanatçı Fransa'daki akademilerde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Selim Turan son yıllarda Akademie Goetz'de öğretim görevlisiy- di.Turan'ın uzun yıllar non-figüratif resimler yaptığı ve son zamanlarda çeşitli portreler üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu arada sanatçının Fransa'da bulunduğu yıllar içinde kent duvarlarına, okullara resim ve heykeller yaptığı da belirtiliyor, Selim Turan, Türkiye'den uzak kaldığı uzun yıllar boyunca ülkemizde sadece iki küçük sergi açabil- di. Fakat bu kez İş Bankası'nın sergi aton'arında ra ve İzmir'de ilk önemli resim sergisini açması bekleniyor. Önümüz- deki aylarda gerçekleşeceği belirtilen bu sergi için Fransa'dan tuvallerin geleceği ve açılacak serginin sanat çevrelerinde şimdiden merak la beklendiği kaydediliyor. 


De Sica'nın "Bisiklet Hırsızları" İkinci Dünya Savaşı sonrasında İtal yan toplumundaki işsizlik sorununu ele alıyor. 
bir bisiklete sahio olması gerekli Yatağını yorganını satıyor ve bir bisiklet alıyor. Fakat bisikletini çalıyorlar... Anlamsız bir anekdot üstüne bir dram kurabilme yönün- den ancak Gogol'a yaklaştırılabilecek bir ruhsal mekanizmayı saptamış bir objektif, bir ışık mürekkebi ve görsel bir kaligrafi karşımızdaki film. 

İtalya'da Mussolini devrildikten sonra, Yeni Gerçekçilik akımının en iyi örnekleri verildi. Bu filmlerde kara gömlekliler ve beyaz telefonlar yoktu. İtalyan halkının yaşantısı, doğallığa öncelik verilerek filmlerde (o yansıtılyordu. o İkinci Dünya Savaşı sonrasında İtalyan halkının içinde bulunduğu durum, işsizlik sorunu. geçim zorlukları gibi yansıtılmaya çalışıldı. De Sica' nın Bisiklet Hırsızları da bu anlam- da İtalya'daki işsizlik sorununu en gerçekçi şekilde ele alan filmlerden biri olarak gösteriliyor 


Yediği yumruklar nedeniyle şimdiye kadar bir boksör hayatını kaybetti. 
ölüm olayları boksun spor olup olmadığı konusundaki tartışmaları giderek artırıyor. Resimde aldığı yumruk nedeniyle hayatını kaybeden bir boksör. 


Ünüvar ve Korol,Federasyon Başkanlıkları Için Istekiller 


SEDAT ÜRETEN 

Federasyon başkanlarının çoğunun değiştirileceği yolundaki haberlerin yoğunluk kazanması üzerine muhtemel başkanların kim-İler olabileceği konusunda çeşitli görüşler öne sürülüyor. Bu arada 


"Boks Federasyonu Başkanlığı için eski Federasyon 


Asbaşkanı Metin Ünüvar 


ve 
Başkanlı. | Rauf Korol da oldukça hırslı Yelken Federasyonu Başkanlı EE olarak görevi kabul e- 


den Rauf Korol'u, yolda gören eski dostları bile bu görevi alması için ısrar ediyorlar. Korol şöyle konuşuyor: "Görev süyelkencilerimize dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile 4 tane Balkan Şampiyonluğu kazandırdım. Ama benden sonra dünya üçüncülüğü ile Balkan, altıncılığını bile zor aldı- 


ğı için de eski Federasyon Başkanı Rauf Korol, en büyük gösteriliyor. 
Bunlardan Ünüvar, boksumuza uzun süre emek vermiş bir kişi. 
Antak federasyon başkanlığı konusunda şu ana kadar kendisine herhangi bir teklifte bulunulmadığını belirterek kendisinih bu görev için düşünülmesindėn dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Ünüvar, için, 
"Çok şerefli bir görev. Bana verilirse bütün iyi niyetimle ve sorurüluluğunu hissederek, seve seve yaparım." şeklinde konu- 


adaylar olarak 


federasyon o başkanlığı 


şuyor. 


RAUF KOROL HIRSLI 
Öte yandan Yelken Federasyonu Başkanlığı için düşünülen 


“Efes Pilsen Bükreş Dinamo'ya yenildi ve kupaya veda etti. 


rem içinde 


lar." 


kanlıklarına kesin 


bakabilirler. 


Efes Pilsen 73 
Dinamo Bükreş 91 


Salon: Anadolu Spor Sitesi 

Hakemler: Petroviç (Yugoslav) xxxx, Nejat Duran (Türk) xxxx Szabo (Macarj xxx 

Efes Pilsen: Doğan (19) xxx, Mehmet (29) xxxx Necdet (6) x,Ömürden (4) xx, Fensal (1)x, Aytek (8) 


xx, Cengiz (6) xxx, 


Dinamo Bükreş: Karaion (4) xx, Brabovcanu (14) xxx, Fluturas (10) xxx, İvasçengu (6) xxx, Niculescu 
(18) xxxx, Corcesku (8) xxx Novak (8) xxxx Uglay 


(19) xxxx, Popa (4) xxx Devre 30-44 


SEDAT ÜRETEN 
Geçen yılın şampiyonu Efes Pilsen Şampiyon Külüplerdr oynadığı son maçında #ikreş Dinamo'ya 73- 
91 yenilerek sayfayı kapadı. 
Bu arada seyirciler ilginç bir olaya tanık oldular. Takımlann oyuncu değiştirmesine karşılık hakem kuruluda eleman değiştirdi ve Türk hakem Nejat Duran'la başlayan maç ilk yarıya yetişemeyen Macar Stabo ile tamamlandı. 
Karşılaşmaya bölge savunmasıyla başlayıp süratli ataklarla sonuca giden Dinamo 6. dakikada 14-7, 14, dakikada da 21 sayı farkla 36- 
15 öne geçti. Dinamo ilk yanyi 4430 önde kapadı. 
İkinci yarıya Dinamo yedek oyuncularıyla başlayımca Efes baskılı savunmaya geçti. Mehmet ve Doğan'ın canlı oyunu ile maçı hareketlendirdi. Ancak farkı 14 


sayıdan aşağı indiremedi. 
Bu karşılaşmadan Dinamo Bükreş 91-73 galip ayrıldı. 


Bemeç verdi diye Ünlü hakkında 

soruşturma açılıyor 


ANKAKA 

Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal, Beden Terbiyesinin eski Genel Müdürlerinden Fikret önlü hakkında soruşturma açılmasını istedi. 

Yayınladığı bir genelge ile Beden Terbiyesinde görev alan kişilerin basına açıklama yapmalarını yasaklayan Talat Asal, bu istemini Fikret Ünlü'nün çeşitli yayın organlarında yer alan açıklamalarıyla ilgili olarak yaptı. 


Ünüvar da, Korol da bazı şeyleri söylemek istemiyorlar ama hallerinden anlaşılıyor. Şu anda' İkisi için de kesin bir tebliğ olmamasına rağmen spor amiası Metin Ünüvar'in ve Rauf Korol'un federasyon başgözü ile 


Boks spor mu? Ölüm Makinesi mi? 
Bir boksör daha beyin kanaması sonucu öldü 


© Yediği yumrukla nakavt olan let boksörü Wille Classen Porto Ricolu Classen, bir daha 


NEW YORK 
Porto Ricolu orta sik- 


beş günden beri tedavi 


nede dün beyin kanamasından öldü. Classen cuma günü Amerikalı boksör WilfordSeypionile yaptığı karşılaşmadan sonra komaya girmişti. 

Classen, Wilford Seypion ile yaptığı 10 raundluk karşılaşmanın son raundunda nakavtla yenilmişti. 

29 yaşında evli ve iki 
çocuk babası olan Classen, karşılaşmanın 9. 
raundunun bitimine sadece 15 saniye kala aldığı sert yumrukla yere düşmüş, ancak gong çaldığı için bu raundda nakavt olmaktan kurtulmuştu. 

9.raund ile 10. raund arasındaki dinlenme süresinde gerek hakem gerekse Classen'in özel doktoru boksörün sağlık durumunu incelemişler ve kendisinin bir raund daha dayanabileceği kanısına varmışlardı. 

Karşılaşmanın 10. ve son raundu başlar başlamaz Amerikalı Wilford Seypion, sağlı sollu sert yumrukları ile rakibini yere sermiş, yere serilen Wille Classen hastaneye sevkedilmişti. 


Atletizm Federasyonu Başkanı Jerfi Fıratlı istifa etti 


ANKARA 

Atletizm Federasyonu 

Başkanı Jerfi Fıratlı göre vinden istifa etti, 

Jerfi Fıratlı, dün Beden 


kili “Refaiddin Şahin'e gön derdiği istifa dilekçesinde "Genel Müdüre çalışma arkadaşlarını seçebilmesi için 


nedenle görevimden istifa ctmeyi uygun buluyorum" de- 


Avrupa finalleri için... 


Eczacıbaşı bir 


edilmekte olduğu hasta: ayağa kalkamadı ve hayatını kaybetti 


© İl. Dünya Savaşından bu yana yediği yumruklar nedeniyle yüzlerce boksör öldü 


Jimnastikte Ilk kez ülkemizde 50'li bir puan elde edildi. Federasyon Başkanı Albayrak son puan durumunun jimnastikte bir gelişme gösterdiğini ifade ediyor. 


Tahsin Albayrak, Jimnastiğin gelişme 


içici Geri Mas ve içinde olduğunu Söyledi 


ANKARA (THA) 
23-25 Kasım günleri Ankara'da düzenlenen 


Jimnastik Şampiyonasında sporcuların aldıkserbestlik tanımak gerek. Bu Jar, derecelerin bir değerlendirmesini yapan Jimnastik Federasyonu Başkanı Tahsin Albayrak, di. lişme içinde olduğunu söyledi. 


jimnastiğimizin önemli bir ge- 


Tahsin Albayrak, jimnastikteki bu gelişmenin sevindirici olduğuna değinerek şöyle konuştu: 

"Sporcularımızın 1978 ve 
1979 yılında aldıkları derecelerin bir karşılaştırması yapıldığında, 1979 yılı derece- 


Amerikalı daha alıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 


2. Turda Belçika'nın Sunair takımını eleyerek Avrupa Kvpa Galipleri Turnuvası finallerine yükselen Eczacıbaşı Basketbol Takımı, final gruplarının kuraları çekildikten sonra bir Amerikalı oyun- 


cu daha transfer edecek. 
8 takımın iki grup halinde oynayacağı finaller- de ilk 2 sırayı alacak takımların Avrupa dördüncülüğünü garantileye- 


bunda oynayacağını gözönüne alan Eczacıbaşı, kendi grubunda oynaya cak takımlar belli olduktan sonra yeni Amerikalı 


lerinin önceki yıla oranla önemli bir artış kaydettiği görünmektedir. Örneğin Salih Suveren'in 1978 yılındaki 49.35'lik derecesi 1979'da 50.90'a o çıkt. o Erdoğan Kapucu'nun 1978'deki derecesi 43.85 iken 1979'da 17.90'a yükselmiştir. İlhan Ülker de 1978'deki 40.70 
lik derecesini 1979'da 47.55' 
e çıkarmıştır. Dilersek bu 


rek şampiyonluk gru- 


oyuncusunu belirleyecek. 


örnekleri çoğaltabiliriz.” 


Voleybolda geçen hafta 


Karşılaşmanın favorisi olarak gösterilen Maltepe, 5 sete uzayan maçta DSİ Spor'a 3-2 


yenildi 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


Lider değişmedi: Eczacıbaşı 


SEDAT ÜRETEN 
Ligin başında, alt sıralarda mücadele edeceği sanılan genç Altınyurt ba- 


şarılarını sürdürüyor. Nitekim hafta sonu maçları ile DSİ Spor ve SSK karşısında zorlanmalarına rağmen, karşılaşmalardan galip ayrılarak maç fazlası ile liderliğe oturdular. Ancak, hafta içi maçlarında namağlup Eczacıbaşı, iddialı Taçspor'u 3-0 gibi net bir skorla yenerek liderliğini korudu. Güney Sanayi, B.Boronkay ve Vinylex deplasmanlardan puan bırakmadan dönerlerken, bunlardan Vinylex, Muhafızgücü karşısında önemli bir set kaybediyordu. Maltepe-DSİ Spor maçında İstanbul takımına şans tanınırken, 5 sete uzayan karşılaşmadan Ankara'nın DSİ Spor'u 2 puan alarak döndü. DSİ Spor bu başarısını Yenisehir karşısında da göstererek (3-0) iokuzunculuğa yükseldi. Hafta içinde çekişmeli maçında Muhafizgücü' ne 3-2 galip gelen SSK da maç fazlası ile sonunculuktan kurtuldu. İzmir 


deki maçta da Karşıyaka, Galatasaray" ı puansız gönderdi: 3-1 Haftanın maçı: SSK-Muhafizgücü.. 
Haftanın takımı: Altınyurt, Haftanın oyuncusu: Cem (Altunyurü, Haftanın karması: Cem, Kenan (Alunyurt), İsmet (Vinylex), B.Sedat (B.Boronkay), Aziz (G.Sanayi), Şükrü (Karşıyaka) Haftanın hakemleri: Özer Aydınok Hayrettin Kaytar (Muhafızgücü-Vinylex).. 


Puan durumu 


TAKIMLAR [9] 


| 


Eczacıbaşı 
Altınyurt 
Maltepe 
Vinylex 
B.Boronkay 
Muhafızgücü 
Taçspor 

G Sanayi 
DSİ Spor 
Yenişehir İ.B. 
S.S.K. 
Karşıyaka 
Galatasaray 
O. Renault 


YOOLOLVUNOYEOOM 


UNNAMWMGYONMNE|G NONOUGANNUKNUP| İZ 


30 Kasım 1979 


Aydınlık kå 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Görüşme yapılan evin, MHP taraftarlarınca son derece gizli tutulduğu belirtiliyor. Elde edilen istihbarata göre, aynı evde daha önce çok zor durTumda kalan bazı kişiler saklandı. Ancak, örgütün uyarıları o üzerin evde kalan kişiler birkaç gün sonra binayı terk ederek başka bir yere nakledildiler. Daha sonra aynı evde bazı önemli buluşmalar yapıldı. 

Sadi o Somuncuoğlu' 
nun Mehmet Ali Ağca' 
yı Malatya'dan özel bir kurye aracılığıyla çağırttığı ve İpekçi cinayetiyle ilgili konuları görüştüğü sanılıyor. Ağca'ya çağrı haberinin iletilmesinde görev alan kişiler- 


den biri, gizli ev ve görüşme hakkında etraflı bilgilere sahip. MHP'nin alt düzeyde bir sorumlusu olan bu kişinin, Ağca' yla olan yakın arkadaşlığı nedenivle örgüt sırrı olan yek çok olay hakkında bilgi sahibi bulunduğu da belirtiliyor. 


İstanbul polisinin, İpekçi cinayetinin dügüm noktası olan bu konu hakkında yakın zamanda istihbarata kavuştuğu ve hızla çalışmalara başladığı öğrenildi. Soruşturmanın güvenliği oObakımından, bazı önemli kişi ve yer isimlerinin bu nedenle gizli tutulduğu, halkın yardımınâ başvurmak için daha ileride açıklamalar vapıiacağı bildirildi 


Uçar... 


(Baştarafı 1. sayfada) leleri de yer alıyor. 


KİMLİĞİ 


Mehmet Uçar, yazılı ifadesinde şöyle tanıtılıyor: "Sanık Mehmet Uçar, aslen Niğde ili, Aksaray ilçesi, Armutlu köyü- ne kayıtlı olup halen Ankara ili, Akdere, Eski son durak, Kırmızıtepe, Camialtı, no 995'de ikamet eder ve İmar İskan Bakanlığı Ahşap Elemanları Başmühendisliğinde işçi olarak çalışan, sabıkasının olmadığını beyan 
eden, Bekir oğlu 1940 
doğumlu Mehmet Uçar' 
ım sanık sıfatıyla alınan ifadesinde..." 

OLAY 
Mehmet Uçar'ifadesin- 


(Baştarafı 1. sayfada) ğini duydular, İETT'ye ‘bağlı şoförler, sabah erken saatlerde direnişe geçmişler ve sefere çıkmamışlardı. 

İşyerinde yetkili olan Genel-İş Sendikasından bir açıklama yapılmamakla birlikte, direnişe kumbaralı uygulamanın ve toplusözleşme uygulanmayan bazı maddelerinin sebep olduğu söyleniyordu. 

ASIL SEBEP NE? 

Olayla ilgili olarak görüşlerini sorduğumuz Genel-łẹ yetkilileri, sendikanın Genel Müdürlükle görüşmekte olduğunu belirterek bir açıklama yapmaktan kaçındılar. 

Öte yandan, İETT 
Genel Müdürlüğünden görüşlerini sorduğumuz bazı yetkililer, direnişe ne- 


Görevden... 


den olarak okumbaralı uygulamanın gösterildiğini, asıl sebebin ise, Taşıtlar Dairesi Başkanı İbrahim Urhan'ın görevden alınması olduğunu belirttiler. 

İlgililer, Taşıtlar Dairesi Başkanı İbrahim Urhan hakkında iki milyar uk yolsuzluk söylentileri olduğu ve atanması ile il gili kararın son olarak Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in imzasına sunulduğunu ve bu direnişin Kotil'e baskı ama- 

- cını taşıdığını da sözlerine eklediler 

Direnişin başlamasından iki saat sonra sıkıyönetim müdahalesi üzerine Topkapı ve Bağlarbaşı garajlarındaki (otobüsler sefere çıkmaya başladılar. Ancak Şişli'deki merkez garaj İbrahim 


TELEVİZYON 


19.00 HABERLER 
19.05 ŞEKER KIZ 


19.30 TORK HALK MüzZiği TOPLU PROGRAMI 


Istanbul Radyosu Bağlama Takımı, Gökten “ Uçan Tuna Kuşu Ne Bilir Dalın Kıymetini-Çamlığın BaşındaGesi Bağları- Fidayda adlı 


türküleri seslendirecek. 


20.00 TAKSI 


Sürekli filmin "Lui'nin Aşkı Herkesi Yaktı" adlı bölümü yayınlanacak. 


20.30 HABERLER 
21.15 MINIK KONSER 


Mozart'ın Türk Marşını Ayşe Ekşi (cembola) 


da seslendiriyor. 


21.20 ÇOCUKLAR ÖLMESİN 


Çocuk beslenmesi ve ölümleri, doğan her bin çocuktan 160'ının ölümü gibi problemler bu programda işlenecek. Üçüncü Dünya ülkelerinde, beslenmeme sorunlarının yanısıra, sömürgeci ülkelerin milyonlar harcayarak yeni silahlar geliştirmesi programda iki karşıt görüş olarak 


geliştiriliyor. 


21.45 TV'DE SINEMA 


Bisiklet Hırsızları" (Ayrıntılı bilgi 6. sayfada) 


23.15 HABERLER 


TRT 1 


05.09 Açılış, Program ve Kısa Haberler 
05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 
06.02 Günaydın 
.07.40 Sabahtan Sabaha 109.02 Kadın Dünyası 10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzeri 
13,15 Hafif Müzik 
14,32 Yurttan Sesler 15.20 Şarkılar 
15.40 Türküler Geçidi 


TRT2 


08.00 Açılış ve Programı 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09.30 Sabah Konseri 

10.00 G. Güvenli-S. Göğüş“ ten Şarkılar 

10.30 öncüler ve öyküleri 

10.45 Hafif Müzik 

11.00 Şarkılar 

11.20 Türküler Geçidi 

11.40 Beri Gel Barışalım 

12.00İnci Çayırlı'dan Şarkılar 

12.20 Türk Hafif Müziği 

12,40 Geçmişten Günümüze Halk Ozanları 

13.30 Olayların İçinden 

14.00 Şarkılar ve Saz Soloları, 


20.02 Çocuklar Için On Dakika 

20.12 Oyun Havaları 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Şarkılar 

21.02 Türk Hafif Müziği 

21.17 Şarkılar 

21.45 Türküler 

23.35 Melodiden Melodiye 

23.10 Tatil Gecesi 

00.55 Günün Haberlerin- den özetler 

01,00 Program ve Kapanış 

01.05-05.00 Gece Yarısı 


16.00 Şarkılar 

16.20 Arkası Yarın 

16.40 Beraber ve Solo Türküler. 

17.00 Açıklamalı Küçük Koro 

17.30 Fransız Şarkıcıları 

1a'an Türküler Ne Der? 

18,30 Din ve Ahlak 

19,30 Hafif Müzik 

19.45 Türküler 

20.30 Küçük Konser 

21.00 Vedat Çetinkaya" dan Şarkılar 

21,15 Spor Gazetesi 

21.45 Şarkılar 

22.45 Türküler 

23.00 Senfonik Müzik 

23.55 Program ve Kapanış 


TRE 9———————ğğ—ğ——ğ— 


07,00 Açılış ve Program 

07.02 Güne Başlarken 

08.00 Sabah Konser! 

09.03 Barok Müzik 

09.30 Ramsey Lewis'in “Love Notes" Albü- 


mü 
10,00 Türk Yorumcular 10.30 Almanya'dan Müzik 11.00 öğleye Doğru 
12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 
15 00 Günün Konseri 


ib.VU MUZIK Sohbetleri 

17.06 Pop Caz 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 

19,30 Klasik Türk Müziği Korosu 

20.00 Çağdaş Müzik 

20.30 Çeşitli Müzik 

21.00 Geçmişten Günümüze Senfonik Müzik 

21.45 Çeşitli Sololar 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Cuma Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Proaram ve Kapanış 


Urhan'ı destekleye.. IGD, “Dev-Sol, Halkın Kurtuluşu ve Dev-Yol militanlarınca işgal edildi ve burada çalışanlar çeşitli baskı ve tehditlerle direnişe zorlandılar. 

Bu gruplar ayrıca Şişli Garajının önünden geçen bazı otobüsleri de çevirerek, içindeki halkı zorla aşağıya indirdiler ve otobüsleri garaja çektiler. 
Garajda görevli olan memurlara da direnişe katılmaları için baskı yapıldığı ve silahla tehdit edildikleri belirtiliyor. Şişli Garajını işgal eden grupların eylemlerini geç saatlere kadar sürdürdükleri ve direnişi bugün de sürdürmek için karar aldıkları bildiriliyor. > 


KOTİL'İN 
AÇIKLAMASI 

İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil, yaptığı açıklamada otobüs işçileri direnişinin yasalara aykırı olduğunu belirterek eylemin Taşıtlar Dairesi Başkanı İbrahim Urhan'ı sörevden alması ile ilgili, olabileceğini sandığını ve "Direnişinin öğleden sonra sona erdirileceğini umduğunu" belirtti. 

Aytekin Kotil, Anadolu 


' Ajansına şü açıklamada 


bulundu > 


"Tamamen yasalara aykırı bir direniştir. Tapin Dairesi Başkanı brahim Urhan'ın görevden alhnmasi ile ilgili olabileceğini sanıyorum. Urhan'a kendisini görevden alacağımı, görevini doğru dürüst yapmadığını salı günü söylemiştim. Fakat resmen tebliğ etmemiştim. Direnişin bu nedenle olduğunu sanıyorum. 


GENEL-İŞ 
GÖRÜŞÜYOR 


Öte yandan, Genel- 
İş Sendikasından sekiz kişilik bir heyetin direniş ile ilgili olarak İETT Genel Müdürü Kumbasar ile görüştüğü bildirildi. Bu konuda hir açıklama yapan Genel-İş Sendikası Başkanvekili Ertan Andaç, direnişe, toplusözleşmede yer alan 21. 
maddenin işveren tarafın - dan ouygulanmamasının yol açtığını ileri sürerken, Taşıtlar Dairesi Başkanı Urhan da bir açıklama yaparak "Direnişi nüdürlük olarak destekiediklerini"' söyledi. 


TÜRKİYE 
GENEL-İŞ'İN 
AÇIKLAMASI 


Türkiye Genel-İş Sendikası da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, direnişin işçilerin büyük çoğunluğu tarafından desteklenmediğini belirtti. İşçilerin, bazı silahlı mılitanlarca zorla direnişe sokulduğu bildirilen açıklamada, asıl amacın bazı kişilerin görevden alınmasıhı engellemek olduğu görüşü savunuldu. 
Bildiride, "Kutsal grev ve direniş hakkımızın böylesi oyunlarla ayağa düşürülmemesi için bütün emekcilerden, sağduyusuna inandığımız İstanbul halkında yardım istiyoruz" deniliyor. 


DİSK, .şoforlerin direnişini desteklediğini açıklarken, basına yazılı bir açıklama yapan Mem-Der, direnişin, hakkında yolsuzluk söylentileri olan Taşıtlar Dairesi Baskanı İbrahimUrhan'ın görevine son verilmesi üzerine silahlı zorbaların garajı kapəması sonucu 


başladığını söyleyerek. İbra- 


him Urhan'ı kınadı ve İETT ile Belediye yönetiminin tutumunu desteklediğini belirtti. 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3, 


de olayı şu şekilde aktarıyor; 


“1 Nisan 1979 Pazar günü saat 16.00'da yapırlan sendika seçiminden sonra işyeri arkadaşım Bedri Yılmaz ve yanında bulunan Ali Duran, Metin Kurt, İlyas Yüksel, Hacı Ahmet Yorulmaz, Saadettin Cengiz, Veysel Kayabaşı, Ahmet Alan, Oğuz Coşkun, Eyüp Özmen, Nevzat Bilaloğlu, İsmet Şahin, İbrahim Başer, Kerem 
Alan, Lütfü Fidan, Cihat Çağan, Behçet Tatar Polatoğlu, Nuri Gülsol ile Yaşar Güven, bana Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun yanına /gideceğiz, sen de geleceksin, gelmezsen öldürürüz, tehdidiyle beni Bahçelievler'de bulunan MHP binasına götürdüler. 


Orada bizi muncuoğlu karşıladı. 
Sadi Somuncuoğlu yaptığı konuşmada bizlere, arkadaşlar, otomobilcilerin almış olduğu karar uygulanır- sa hükümet kesin olarak düşecek, sizler de işyerinizde kargaşalık ve anarşi yaratarak bizlere yardımcı olacaksınız, yoksa bu hükümet düşmez, kim olursa olsun, fabrikanızdan bir solcuyu vurun' dedi. 


Sadi So- 


“Orada bulunan ve 'yukarıda isimlerini belirttiğimiz o arkadaşlarla beraber, bir solcuyu vurmak için karara vardık, pazartesi günü yaptığımız plana göre de saat 13.00 sıralarında Şenol Güler'i , vurduk, vuran Yaşar Güven'dir. Ben o anda tüm bu olanlardan pişman olduğumdan olaya karışmadım. Yalnız Şenol Güler'in vurulmasından sonra Bedri Yılmaz, bana silahını vererek "kaybet bunu", dedi. 
Ben de korkarak silahı Niğde, Aksaray Armutlu köyünde bulunan akrabam Osman Çal'a verdim. Köyde üç gün kaldım sonradan da Ankaza'ya geldim. 


PİŞMANLIK 


Mehmet Uçar, ifadesini tamamlarken kendisini itirafa zorlayan şartları da şoyle açıklıyor: 


“Tüm bu olaylara karışmasam bile, olaya tehditle karıştırıldığımdan, pişmanlık duydum, birşey söylersem beni de öldüreceklerini söylediklerinden, korkum- dan durumu haber veremedim, beni tehdit ederek kendi emellerine alet eden yukarda belirttiğim kişilerden davacıyım, itirafımdan dolayı da korkuyorum, gerekli güvenliğimin sağlanmasını istiyorum, bu konuda başka söyleyeceğim yoktur." 


(Baştarafı 1. sayfada) destek olacağına inandıklarını belirtti. 

Bu arada gazetecilerin çeşitli sorularını da cevaplayan Firaz, İsrail ve Mısır arasındaki görüşmelerde Filistin halkının haklarının pazarlık konusu yapıldığını ve bunu hiç bir Filistinlinin kabul edemeyeceğini söyledi. Ebu Firaz, "Biz topraklarımıza dönmek ve kendi kendimizi yönetmek istiyoruz" dedi. 

FKÖ Ankara Temsilcisi Ebu Firaz bir soru üzerine Papa'nın Türkiye' yi ziyaretini olumlu karşıladıklarını söyleyerek, dünya barışının sağlanması için lam ve Hıristiyan dünyalarının yakınlaşması gerektiğine 


değindi. Firaz, Türkiye' ye gelişinde Papa'yla görüşüp (o görüşmediğini, 


soran bir gazeteciye Papa ile görüştüğünü ve Papa' nın Filistin halkının sorunlarına "sempati" 
ile Mite b belirtti. 

Firaz, İran'daki ABD işgaliyle ilgili bir soruya ise, "Biz İran İslam devriminin ABD emperyalizmine karşı mücadelesini destekliyoruz" diye cevap vermekle yetindi. 
Firaz, FKÖ'nün bu konuda arabuluculuk için hiç bir girişimde bulunmadığıhı da belirtti. 

Ebu Firaz ,Kıbrıs konusundaki görüşlerini ise şöyle dile getirdi: 

"Biz birleşmiş, bağımsız, bloksuz, egemen, yabancı kuvvetlerden arın- 


Katiller öldürecek savcılar susacak mı? 


(Bastarafı 1. sayfada) 


İşin ilginç tarafı suçlanan MHP'lidir, tepki bazı AP senatörlerinden gelmektedir. Somuncuoğlu'nun, suçlarını ortaya döken bir konuşmanın, Ömer Naci Boz- ` kurt ve Ata Bodur gibi AP'lileri de kızdırmasının anlamı ne olabilir? Söyleye- 


lim, AP içinde MHP 


ile dostluğu savu- 


nan ve MHP'li suçluları korumaktan yana olan bazı parlamenterler vardır. Olayın özü bundan ibarettir. İşin acı tarafı, Güneş'in konuşmasının kavga döğüş içinde gürültüye getirilmesidir. 


Somuncuoğlu'nu korumak için Ömer Naci Bozkurt'lar, Ata Bodur'lar ortaya çıkarken, Veli Can Oduncu'ları, Vedat Kasımlar'ı korumak için de Tercüman Gazetesi ortaya çıkmaktadır. Önceki gün bir askeri savcı, Veli Can Oduncu, Vedat Kasımlar ve Mustafa Baki Gülcan'la ilgili, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların 


MHP Bakırköy ilçesi 


tarafından kaçırılıp 


korunduklarını ve cinayete teşvik edildik- 


lerini belirtiyor ve bu 


suçların belli siyasi 


gelişmeler sonucu ortaya çıktığına dikkat çekiyor ve anarşinin nedenleri üzerine bir 


tahlil yapıyordu. Sen 


misin böyle diyen, 


Hergün gazetesi ile birlikte Tercüman hemen yayına girişti. Erdok hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nın soruşturma açması bekleniyormuş. Açıkçası açmalıdır di- 


yorlar. Nazlı Ilıcak 


Erdok'un Ameri- 


ka'ya çatmasına kızmış ve bloklar dışı olma isteğine veryansın ediyor. Savcı na- 


sıl siyaset yapabilirmiş Hergün gazetesinin 


tutumunu anladık. 


MHP'li militanlar hakkında idam isteyen bir savcıya saldırmasını normal karşılıyoruz. Peki Tercüman'a ne oluyor? Nazlı Ilıcak faşist katillerin MHP tarafından korunmasına ses çıkarmıyor, ama onların işlediği suçların siyasi nedenlerini, toplumsal nedenlerini yorumlamaya çalışan bir savcıya var gücüyle saldırıyor. Erdok 

soruşturma açılırsa,buna en çok Veli Can Oduncu gibi adam öldürme makinaları ile MHP sevinecek. Bu yolla katillerin cezalandırılmasına çalışan hakim ve savcılar da susturulmuş olacak. 

Askeri Savcı Erdok, siyasi sözler söylemiş. MHP'liler siyasi amaçla cinayet işleyecek, ama onların yaptıklarının siyasi yanını ortaya çıkarmaya çalışan savcı ve hakimler suçlu olacaklar, saldırıya uğra- 


yacaklar. 
A 


nıyor. 


i bizzat siyasi nedenlerle tırmatillerin ellerine silah tutuşturan- 


lar, siyasi amaçlarla cinayetler planlıyor- 


lar. Savcı ve hakimler gerçeklere değinince 


hükme varırken bu kıyamet kopuyor. 


Gerçekleri ortaya çıkarmak için çaba 

» sarfeden yürekli insanları susturmak hep ez hedefi olmuştur. Ama gerçekler, gericilerin çabalarına karşın kendini 


kabul ettiriyor. 


Kimse MHP'nin kan dök 


gü can al- 


dığı gerçeğini gizleyemez. Gidin Abdi İpekçi'nin karısına sorun, Bedrettin Cömert'in annesine sorun, Karafakioğlu' nun ailesine sorun, Ümit Doğanay'ın ço- 


cuklarına sorun. Kim 


öldürdü bunca in- 


sanı? Kim kıydı bunca cana? Katillerin eline silahı kim verdi? Onlar biliyorlur. 
Herkes de biliyor. Savcılar da bu gerçeği 


belirtiyorlar. 


Katiller öldürsün onlar sussunlar mı? 


Elbu Firaz... 


mış ve bütün halkların eşit haklara sahip olduğu bir Kıbrıs istiyoruz ve bunun Birleşmiş Milletler denetiminde toplumlararası (o barışçıl _ görüşmelerle sağlanabileceğine inanıyoruz" Firaz, Kıbrıs konusundaki İslam Ülkeleri Konferansı ve Bloksuz Ülkeler Konferansında alınan kararlara katıldıklarını da açıkladı. 


PERİNÇEK: "öZGür FİLİSTİN DAVASI 
BİZİM DE 
DAVAMIZDIR" 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, de FKÖ Temsilcisi Ebu Firaz'a 

Filistin halkıyla dayanışma gunu nedeniyle bir telgraf çekerek kutladı, Perinçek'in telgrafı şöyle: ` < 


"29 Kasım-Filistin halkıyla dayanışma gününü bu yıl yurdumuzda Filistin halkının temsilcileriyle birlikte kutlamaktan büyük sevinç duyuyoruz. Filistin halkının ~ işgal altmdaki topraklarını kurtarmak ve kendi devletiņi kurmak için emperyalizme i me karşı yürütt cadeleyi yürekten destekliyoruz" Özgür Filistin davası bizim de davamızdır. Zaferiniz bizim de zaferimiz olacaktır." 


Filistin halkıyla uiuslararası dayanışma günü 


dün bütün dünyada kutlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1977 
yılında aldığı bir kararla "Filistin Halkının Vazgeçilmez haklarını kullanması vebağımsız bir Filistin Devletinin kurulması" için kamuoyu yaratılması amacıyla her yıl 
29 Kasımı Filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü olarak kutlanması nı kararlaştırmıştı. 


Polis... 


(Baştarafı 1. sayfada) - 


peşine düştü. 
Bünyamin yakalanmasıyla birlikte kaçırılma olayındaki sorulara cevap bulunması ve önemli ipuçları elde edilmesi bekleniyor. 


Yılmaz'ın 


Bu amaçla polis dün Bünyamin Yılmaz'ın İstanbul'da oturan eniştesinin evine bir baskın yapıldı. Ancak bir sonuç alınamadı. 


Kartal-Maltepe Askeri Cezaevinde yapılan araştırmalar sonucu Karslı er Bünyamin Yılmaz'ın komando Ahmet Malkan'la 


yakın dostluğu olduğu, 


savtandı. 


Kaçırılma olayını ve Ağca'nın saklandığı yeri bulabilmek için başlangıç noktası olan Bünyamin Yılmaz bütün yurtta aranıyor. 


YURTDIŞI BOROLARI 


, tiyordu: 


(Baştarafı 1. sayfada) savcılar görmekte oldukları davalarda baskı altına alınamazlar. 

“Nitekim Basın Yayın Yasası 30. maddesinde, 

Ceza kovuşturmasının başlamasıyla hükmün kesinleşmesine kadar hakim ve mahkemenin hüküm karar ve işlemleri hakkında mütalaa yayınlamasını yasaklamıştır. Parlamento da dahil yargı organlarının işlemleri Anayasa gereği tartışma konusu yapılamaz. 

"Bu bakımdan sıkıyönetim mahkemesinde görülmekte olan ve sağcı teröristlerin adam öldür mek için çete kurmaktan, halka karşı katliam uygulamaktan sanık olanları- nın davasında, Askeri Savcının açıkladığı mütalaadan ötürü saldırıya uğramasını kınarız. 

"Savcının faşist terörün kökenine 'inerek gerçek amacını belirtmesi, üstlendiği görevin doğal bir sonucudur. Askeri Savcının açıkladığı mütalaa namuslu bir hukukçunun onur belgesi olarak tarihsel bir nitelik taşımaktadır. Bu mütalâa aleyhine belirli çevrelerden kaynaklanan saldırılar Askeri Savcının faşist terörün kökenine indiğini ve karanlıktaki odakları ortaya çıkardığını kanıtlamaktadır. 

"Şimdi önemli olan bağımsız yargının saldırılara karşı korunması sorunudur. Tüm demokratik güçler, her şeyden önce insanlık onurunun korunması için bağımsız yargıyı baskı ve saldırılardan koruma yolunda üzerine düşeni yapmalıdırlar." 

Askeri Savcı Saydam Erdok önceki gün Veli Can Oduncu, Mustafa 
Baki Gülcan, Vedat Kasımlar ve iŞerafettin Avşar adlı komandoların duruşmasında verdiği esas hakkındaki mütalaa sında şu o görüşleri belir- 


“Sanıkların öldürme ve öldürmeye tam teşebbüs eylemleri, ruhsatsız ateşli silah ve mermileri bulundurmaları, silahlı gaspta bulunmaları, basit ve adi bir cinayet ve 


rettir? Bu muhakkak ki, böyle değildir. Sanıklar komünist olduklarını düşündükleri kişileri, onların kimliklerini, gerçekten böyle bir ideolojiye sahip olup olmadıklarını öğrenmek lüzumunu dahi duymadan öldürmektedirler. Ve bu kabil eylemler Türkiye'de yıllardan beri devamlı surette ve tedrici olarak tırmandırılarak (o sürdürülmektedir. 
Bu aslında, uzun bir zaman aralığına yayılmış bir katliam hareketidir. 
Sanıkların eylemi de bu uzun süreli katliamın bir parçasıdır. Bu katliam Türkiye'de 1960'tan sonra başlayan insanın insanı sömürmesini drta- dan kaldırmayı, tüm vatandaşların insanca bir yaşama düzey ve onuru- na ulaşmalarını sağlama- yı isteyen demokratik sol ve sosyalist düşünce- nin, Türkiye üzerinde üsleriyle,çok uluslu şirketleriyle çöreklenmiş sömürücü büyük devletlerin hegemonyasını silip atmamasını temin amacınâ yöneliktir. Bu katlam 1961 Anayasasının asla kabul etmediği çarpık kapitalist düzenin sürdürülmesini çıkarlarına uygun bulan güçlerin hakimiyetlerinin sürmesini temin için sahnelenmektedir. İlerici, aydın ve emekçi insanların üzerine böyle bir gaddarlıkla gidebilenler, başka bir amaca hizmet etmiş olamazlar. e 
Anayasa nizammın en esaslı temel unsurların- dan olan yaşama ve düşünce hak ve özgürlüklerinin bütün yurt sathın- da karşı görüşler için ortadan kaldırılmasına, kağıt üzerinde bırakılması- na —ki bu iki hak ve özgürlük demokrasinin temelidir— yönelmiş ve uzun zamandan beri devam edegelen yaygın şiddet eylemleri şeklinde yapılması Anayasa nizamını kısmen ilgaya teşebbüs etmek demektir. 
Ortada asayiş bozukluğundan öteye geçen fiili bir durum vardır." 
TERCitMAN GAZETESİ Tercüman gazetesi, Askeri Savcının yukarıdaki sözlerine yer verdiği 


Apaydın... 


Savunma Bakanlığının Askeri Savcı Erdok hakkında soruşturma açmasnm beklendiğini ileri sürdü. Gazete, Savcının daha önce yine Askeri Savcı Turgut Göze ile birlikte 141 ve 142. maddelerin iptali için Anava- sa Mahkemesinin dava açmasını istediğine de değindi. 


Sözkonusu gazetenin muhabirinin Saydam Erdok'la ilgili değerlendirmeyi 12 Mart'ın ünlü sıkıyönetim savcılarından ve halen de İstanbul 1. 
Ordu Askeri Mahkemesinde görev yapmakta olan Yaşar Değerli'den edindiği belirtildi. 

Yine aynı gazetenin 
Rauf Tamer ve Nazlı Ilıcak gibi köşe yazarları- nın da Askeri Savcı Say- 
'u hedef al- 
Idü. Rauf Tamer, "Yazıklar Olsun" başlığını attığı dünkü yazısında, Saydam Erdok hakkında "Böyle savcılar oldukça Ağca' lar cezaevinden kaçar" diyerek Ağca'nın kaçışında kendisine yardımcı olan ordu içindeki MHP yanlısı gizli güçleri gözlerden saklamaya çalışıyordu. 


HERGÜN GAZETESİ 


Hergün gazetesi de dünkü yayınında, "Hukuk Otoriteleri" adını verdiği bazı kişilerin Askeri Savcı Saydam Erdok hakkında Milli Savunma Bakanlığınca soruşturma açılması gerektiğini belirttiklerini yazıyor ve Askeri Savcının Vedat Kasımlar, Veli Can Oduncu, Şerafettin Avşar ve Mustafa Baki Gülcan adındaki milliyetçileri suçladığını öne sürüyor. 


AĞCA'NIN KOĞUŞ ARKADAŞLARI 
SAVCILARA 
KÜFÜR ETMİŞTİ 


Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın Kartal itepe Askeri Cezaevinden (o kaçtığının ortaya çıkarıldığı gün cezaevine giderek soruşturmayı yürüten askeri savcılara . Ağca'nın ko- 


MHP'li komandolar isim vererek, "Askeri savcılar ölecek, milliyetçi savcılar gelecek" şeklinde sloganlar atmış, küfür ve hakaretlerde bulunmuşlardı, 


KOMANDOLAR - 
SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNİ 
ÇALIŞAMAZ DURUMA, GETİRMEK İSTİYOR 


İstanbul ve Ankara Sr kıyönetim o Mahkemelerinde çeşitli cinayet, yaralama ve bombalama olaylarından yargılanan — MHP yanlısı komandolar bundan önce de çeşitli defalar hakim ve savcılara küfür ve hakaretlerde bulunmuşlardı. 


MHP yanlısı koman- 


doların duruşmaları boyunca sık sik tehdit edilen ve hakaretlere 


maruz bırakılan hakim-' lerden biri de Ankara Sıkıyönetim 1. Nolu Askeri Mahkemesinde görev yapmakta olan Kr 


demli Hakim Albay 
Hamdi Sevinç, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde çeşitli yerleri bombalamaktan yargılanan Ülkücü İşçiler Derneği Genel Sekreteri, MİSK'e bağlı Türk Mensucat Sendikası Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası Teşkilatlanma Uzmanı Mustafa Sami Barsan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı 19 Kasım günkü duruşmasının sonucunda, "Hamdi Bey, Hamdi Bey, siz bu işi cıvıttınız adaletin kefesini uncu kanlarını çeviriniz" diye bağırırken, aynı davadan yargılanmakta olan İbrahim Ak- gün, "Ya tam susturaca- 


ğız, ya kan kusturacağız" diyerek mahkeme heyetini tehdit etmişti. 


Yine aynı mahkeme- de çeşitli yerlere dinamit atma suçlarından yargılanan ve 8 yıl ağır, hapis cezasına çarptırılan komando Ahmet Erdoğan da son duruşmasında, Hakim Sevinç'e “Hamdi, Hamdi bir zaman gelecek, adalet yerine getirilecektir. Bunların hesabı sorulacaktır" 


sair suçlardan mı iba- dünkü yayınında, Milli ğuş arkadaşları olan diye bağınyordu. 
Papa... 1 
(Baştarafı 1. sayfada) KORUTURK-PAPA tanımak isteğine dayan: dular, N ber Şale Köşküne gde- GÖRÜŞMESİ dığını belirterek, büyük Bundan sonra Patrik; 


rek bir süre dinlenen Papa Jean Paul II, daha sonra Topkapı Sarayını ziyaret etti ei 

Papa bugün İzmir'e giderek, Meryem Ana'nın evini ziyaret edecek ve' buradaki. bir dini ayini yönetecek. 

OLAĞANÜSTÜ 
GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ ALINDI 

Papa II. Jean Paul'ün İstanbul'a gelişi nedeniyle Sıkıyönetim Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sıkı güvenlik önlemleri alındı. o Sultanahmet'ten itibaren havaalanına giden yollar kesildi ve görevli olanlar dışında kimse havaalanına bırakılmadı. Bu arada görevli gazeteciler de dahil olmak üzere herkesin üstü arandı. 

PAPA'NIN ANKARA 
ZİYARETİ 

Önceki gun sabah saat 08.00'de Ankara'daki İtalyan Büyükelçiliğine giden Papa, büyükelçilik bahçesindeki kilise önünde cok sayıda Hıristiyasevgı gösterileriyle karşılandı. 

Papa II. Jean Paul daha sonra kilisenin mihrabındaki Hazreti İsa sembolü önünde kısa bir süre dua etti ve kiliseyi dolduran kadınlı, erkekli topluluk önünde vaaz 

- verdi, 
"BİRLEŞMEK 
ZAMANI" 

Vaazına başlarken tüm dünyaya seslendiğini bildiren Papa "Barış ve kardeşlik için dua ediyorum" dedi a 

Papa daha sonra özetle şunları söyledi: "Bugün artık sosyal adalet, özgürlük, doğruluk ve manevi değerler etrafında' ne olursa olsun birleşmek zamanı değil mi-, dir? 

"Burada 'lürk cemiyetinde yaşıyorsunuz. Onlarla aranızda bir fark gö- ` zetmeden dostça, birlik icinde yaşayınız." 

Papa İl. Jean Paul kilisedeki halkın sevgi gösterileri arasında ayrılarak, Çankaya Köşkün- 


Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile Papa II. Jean Paul'ün önceki gece yaptıkları ilk görüşmede, Başbakan Süleyman Demirel ve Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen de bulundu. 

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı, «Fahri Korutürk ve Papa. 
“Tl. Jean Paul arasındaki 


lişkilerle, çeşitli dünya sorunları ele alındı. 

Papa II. Jean Paul ile Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk arasında yapı” lan ikinci görüşmede, in- 
.sanlığa endişe ` veren sorunların derhal çözülerek dünya barışının sağlanması dileğinde bu-Tunuldu.. 

Papa II. Jean Paul Türkiye'yi Ziyaret etmekteki amacınm özellikle Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetini yakından 


Atatürk'ün kabrini ziyaret etmekten derin biri heyecan duyduğunu ve tarihi bir an yaşadığını bildirdi. 

Papa, Topkapı Sarayi ve Ayasofya'yı ziyaret ettikten sonra Vatikan Büyükelçiliğíne gitti ve burada öğle yemeği yedi.. 
Daha sonra da Saint Esprit Kilisesine giderek dünya barışı için dua etti. 

FENER PATRİĞİNİ 

ZİYARET 

Papa, saat 15.35'te Fener'deki Rum Ortodoks Patrikhanesini ziyaret etti. Patrik 1, Dimitrios, Papa'yı kilisenin bahçesinde karşıladı. Burs- dan kiliseye el ele giren Papa ve Patrik, ayin yönetiminde kullanılan kürsüde yerlerine oturdular. 
Kilisenin ayin grubunun Hz. Davut'un şiirlerinden ilahiler okuduğu sırada Papa ile Patriğin mezhepleri gereği ters yönde haç çıkardıkları görüldü. 
Ayinden sonra Papa ve 


Patrik birlikte dua oku-. 


CHP Grup Başkanvekilliğine 


Turan Güneş” 


in tek aday 


gösterilmesi bekleniyor - 


ANKARA (ÖZEL) *Ecevit'in tutumunun ne- 


Chr'deki ikinci grup başkanvekilliği için Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in grupta tek aday gösterilmesi yolunda çalışmaların yapıldığı öğrenildi. 

Konuyla ilgili olarak 
AA muhabirinin sorularını cevaplayan Turan Güneş, "Böyle bir eğilim var, ancak salı gününe “kadar zaman çok. Bu zaman içinde neler olmaz" dedi. 

4 Aralık Salı günü 

- toplanacak olan CHP Millet Meclisi Grubunda Turan Güneş'in Başkanvekilliğine tek aday göstegilmesi bekleniyor .. 

“Öte yandan CHP Millet Meclisi Grubunda Grup Başkanvekilliği için yapılan seçimlerde , ortaya çıkan kilitlenme- 


den olduğu ileri sürülüyor. 

Genel Merkez ve muhalefet âdayları arasında yapılan 18 tur oylamada bir sonuç alınamamış, Genel Merkezin eski adaylarını geri çekip, Hikmet Çetin'i aday göstermesine rağmen, ne Çetin, ne Garip Şavlı seçilmek için yeterli 
194 oyu elde edemenişti. 

Muhalefete (o #tensup milletvekilleri, bu konu- 
,da Genel Baskan Ecevit" 'in, ağırlığını oŞavlı'nın karşısına koyduğunu, evinde verdiği ` çaylara “hizipler dışı" milletve- 
«killerini davet ederek, bunlardan kendisini ve eşini grup toplantıların- da sert bir dille eleştiren 


* Şavlı'ya oy vermemele-' 


deki Çamlı Köşke gitti —ye Genel Başkan Bülent ( Tini istediğini söylüyor mma 


1. Dimitrios bir konuşima yaptı ve şöyle dedi: ."Patrikhaneyi (o ziyaret nizden dolayı size minnettarız. Buraya gelişiniz dünya barışı için bir semboldür. Hz. İsa'nın akıttığı kan uğruna hepimizin birlik olması la zımdır.." 
PAPA'NIN 
KONUŞMASI 
Patrikten sonra söz a- 


di: 

"Modern Türkiye'yi ziyaretimden kıvanç duyuyorum, Burası tarihi bir ülkedir. Hz, İsa'nın havarilerinden Aziz Paul Anadolu'yu gezerek Al- 
“lahın tek olduğunu anlat- 
‘ma mücadelesi vermiştir." 

Konuşmalardan sonra 
Papa ve Patrik kilisede ayine katılanları takdis ettiler ve birlikte "Yarabbi sen bütün dünyayı takdis öyle, insanlara barış “ve birlik ver" diyerek dua ettiler. 

Papa, bugün sabah Fener'deki Rum Ortodoks Kilisesindeki ayine katıla- 


lan Papa ise şunları söyle- g 


cak ve daha sonra da Pat- . 


rik 1, Dimitrios'la bir görüşme yapacak, - 


Sıkıyönetim 

Koordinasyon. . 
Dairesi Başkan 

yardımcısı görevden alındı 


ANKARA (THA) 
Süleyman Demirel başkanlığındaki yeni hükümetin Sıkıyönetim görevlileri arasında yaptığı, ilk değişiklik Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkan Yardımcısı (o Tuğgeneral Güngör Önal'ın görevden alınmasıyla gerçekleşti. 
Tuğgeneral Güngör Önal'ın görevden alınması- na ilişkin kararname dün Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün onayına sunuldu. Kararnamede, Önal'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine verilmesinin de öğrenildi. 


öngürüldüğü - 


İLAN TARİFESİ 

2.4.6. savralar (Sünun/snr) 250 TLO 3.5.7. 
sayfalar (Sütun;snt) 300 TL8. sayfa (Sütun /5nt.) 400 TL OS. sayfa renkli (Söm/snt.) 
500 TLO Yayın ilanı (Süten/satj 100TL € 
Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL D Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 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Ülkücü Gençlik 


"TERÖR ODAKLARI" DİZİMİZDE, BUGUNE KADAR TKP VE ETRAFINDAKİ GRUPLARLA MHP'NİN SEÇİM SONRASI STRATEJİLERİNE VE OLAYLA SIN YOĞUNLAŞMASINA YOL AÇAN NEDENLERE N DEĞİNDİK. İKİ MİHRAKIN DA KIŞKIRTMALAKINI AÇIK AÇIK YAPTIKLARINI ANLATTIK VE 


binasındakonuşan MehmetAli Ağca, 
"ülkücü hareketin stratejileri” ni anlattı 


” büyük 


birini 


Fotoğrafta “bağımsız katil” Mehmet Ali Ağca ve ““buğımsız” arkadaşları: 


1. Nolu şahıs, Hanifi Gürün. Ali Bilinmez adlı bir işçiyi ve Zeynel adlı bir öğrenciyi öldürmekten sanık olarak Elazığ'da tutuklu. 2 
nolu şahıs; Mesut Samanlı eski UGD Başkanı, Azılı bir militan. 3 nolu şahıs. Yaşar Bozkurt. Malatya UĞD Başkanı MHP'lilerin Malatya'daki faaliyetlerinin bas sorumlularından. Halen Malatya Belediyesinde Müdür Muavini olarak görevli, 4 nolu şahıs: MHP'li olarak bilinen Altın Pasta Salonunun sahibinin oğlu, Hulusi Saral Istanbul İktisat Fakültesi öğrencisi, Azılı militan. 5 nolu şahıs. Altın Pasta Salonunun sahibinin diğer oğlu. Azılı militan. 6 nolu şahıs: "Bağımsız "' katil Mehmet Ali Ağca. 


İK ADALAR KONFERANSI Yıldırım Dağyeli” nin konferans izlenimleri 


Küba'nın yolu üzerindeki Madeira, stratejik açıdan büyük önem taşıyor; 


©adeira” da Kıbrıs önemli ele alınacak ve İstanbul ile Çanakkale Boğazları üzerine konuşulacaktı. Ama, Türkiye” ye yapılan çağrıların hiçbirine olumlu veya olumsuz cevap verilmedi 


Geçen bahar ayların- 


Amerikalılara ve Sov- 


verilmemiş. Portekizli- 


da Portekizli dostlarım- jer, bu nezaketsizliğe | yetlere sorun! Yüzöl ; a 

la karşılaştığımda bana bir anlam verememişler. cümü Kıbrısın yüzöl di İS AO ee 4 K hazırlanan bir konfe- Türkiye hem stratejik çümünün onikide biri e = : ; ranstan söz ettiler. Mut- bakımdan önemli bir olan Madeira Adası, Madeira Adasının başkenti Funşal'dan bir genel görünüş. 


laka katılmamı istediler. 
Hazırlanan konferansın konusu, dünyanın bugünkü stratejik du rumunda adaların ve boğazların yeri idi. Kıbrıs önemle ele alınacaktı ve Cebel-i Tarık Bogazı gibi İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerine de konuşulacaktı. 


Konferansın konusu esasında epeyi kapsamlıydı. Ama düzenleme komitesi, daha sonra yalnız Atlantik ve Akdeniz'deki adalarla Akdeniz'in iki ucundaki İstanbul ile Çanakkale Boğazlarını ve Cebeli Tarık Bağazını incelemeyi kararlaştırmış. 
Ardından da Türkiye' 
den daha kimlerin çağrılabileceğini sordular Çeşitli siyasi parti ve görüşlerden, emekli ge nerallerden yirmi kadarının isimlerini verdim 


Ekim başında uçak biletim geldiğinde düzenleme komitesinden bir de mektup a'dım Türkiye'ye yazılan çağrıların hiç birine ölumlu veya olumsuz bir vanıl 


yerde bulunuyor, hem de kendisine düşen rolü kavramıyor. 


30 Ekim günü öğle- 


yin Frankfurt havaalanında Portekiz Havayolları TAP'ın uçağına bindiğimde ön taraflarda tanıdık bir simaya rasladım. Bonn'da çıkan haftalık Deutsche Zeitung'un sahibi ve başyazarlarından Dr.W. 
Höpker'di. Kendisi, Afrika ve Türkiye üzerine uzman bir gazetecidir Türkiye ve Kıbrıs'ı sayı siz kez ziyaret etmiş, röportajlar yapmıştır. 
Selamlaşıyoruz. Yanın- daki boş yere oturuyorum. Ben ona Almanya'dan, o bana Türkiye" den başka gelenlerin olüp olup olmadığını soruyoruz Tespitleri mize göre yok! Sonra da, her halde çağrılıp da gelmeyenlere göre Madeira Adasının dünya siyaselindeki yeri"ne ola ki, deyip gülüsüyoruz! 

MADFİRA'NIN 

GEÇMİŞİ 

Gelin Madeira Adası'nın dünya siyasetin deki yerini bir de Por tokizlilme, İngilizlere 


Atlantik Okyanusu'nda Fas'ın batısında ya da Portekiz'den Brezilya" ya bir çizgi çekecek olursak bu çizgi üzerinde bulunuyor. Lizbon' dan 978 km. Fas'ın en 
yakın kıyısından 545 
km. uzakta. Atlantik'in dibindeki bir yanardagm Jlavlarının yüzbinlerce yıl birikmesi ve 
deniz üzerinde de 1800 
metreye erişmesiyle oluşmuş Madeira Adası 
Ve dünyanın ilk sömürgeci ve denizci uluslarından Portekizliler, yeni topraklar bulmak için daima Balıya yelken açarken 1419'da Madeira'yı keşletmişler, Portekizliler, daha 15, yüzyılda Madeira'da Avrupa'nın şeker tüketimini karşılayan şeker ka mışı plantasyonları kurmuşlar. Bu plantasyonları işletebilmek için de Madcira'ya Portekiz' 
den Hollanda'dan, Flandern'den, İspanya'dan, Fas'tan ve hatta kara Afrika'dan gönüllü, gönülsüz göçmenler doldurmuşlar, Bunun için bugün Madeira'da çeşitli orklârdan insanlara rastlanıyor. 


Ancak Brezilya tarı ma açılınca ve Afrika” dan getirilen zenci kölelerle çok daha büyü şeker kamışı plantasyonları kurulunca, Madeira şeker bakımından önemini yitirmiş, Fakat bu kez gelişen deniz ticareti Madeira'nın önemini başka yönden artırmış: Madeira'yı elinde tutan Portekiz, As- ya ve Afrika'dan Avrupa'ya gelip giden ticaret gemilerinden ve Afrika" dan Güney ve Kuzey merika'ya giden köle gemilerinden vergi toplamış. Buna karşılık bu yolları korsanlardan arındırmış 


n bir deniz gücü olarak ortaya çıkması ve sömürgeler ele geçirmek için dünyanın dört bucağına yayılması,- Madeira'nın da Pertekiz ile birlikte İngiliz nüfus alanına kaymasına neden olmuş. 


İngiltere" 


ADANIN 

BUGÜNKÜ ÖNEMİ 

İkinci Dünya Savaşı' ndan sonra stratejik öneme sahip Madeira, 
Azor Adaları ile birlik te Portekiz'in NATO'ya girmesi sonucu ABD' 
nin etkinliği altın:. girmiş. 


Ya Sovyetler? Made 


Madeira Valisinin oturduğu bina. Ada turizmden büy! 


Ald 
| 


ipekç katilinin 


Malatya, Kışla Caddesi, MecidiyeHanının dördüncü ve beşinci katları... Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl örgütü, Gençlik Kolları ve Ülkücü Gençlik Derneği Malatya Şubesi tarafından kullanılan odalarda bir hareketlilik göze çarpıyordu. 

Nisan veya mayıs ayı içinde bir gündü. O gün binaya ner zamankinden daha fazla kişinin gelmesinin nedeni 4. kattaki Ülkücü Gençlik Derneği Lokalinde verilen seminerdi. f 

Ülkücü Gençlik Berneği oldukça iyi döşenmişti. Hele başkanlık odasının lüks bir şekilde döşenmesi ilk bakış- ta dikkati çekiyordu. 
Lokal olarak kullanilan salonun pencerelerindeki perdeler de oldukça kaliteliydi. 


Seminer nedeni ile salondaki lüks sandalyelere ilave olarak tahtadan hazırlanan. sıralarda 'da semineri dinleyenler vardı. 
Salon neredeyse dolu sayılırdı. 

Sıralar halinde dizil- 


ira, Sovyetlerin Murmansk'tan Afrika'ya inen yolu üzerinde bulunuyor. Bununla da kalmıyor. Sovyetlerin Afrika'da paralı askerliğini yapan Kübalılar Afrika’ ya gelip giderken Madeira açıklarından seyretmek zorundalar. Bunlara Madeira'nın tarihi stratejik yeri de eklenince, Sovyetlerin Atlantik'in ortasındaki bu 


yeşil ve sıcak adaya gozlerini o dikmemeleri için bir sebep kalmı- 


yor. Sovyetler, dünyada milli kurtuluş harekst- 


lerinin yoğunlaştığı günümüzde bir avuç ça- 


ük bir gelir sağlıyor. 


nin 


miş sandalyelerin önünde kare şeklinde, en ve boyu 1 metreden biraz 


fazla, kiraathanelerdeki masalara benzeyen bir masa bulunuyordu. 
KİMDİ BU 
KONUŞMACI? 
Yüzü dinleyicilere 


dönük olan genç,elleriyle masaya dayanmış, ara sısıra da anlattığı şeyleri kuvvetlendirmek ister gibi ellerini ve kollarını da kullanıyordu. Sesi tok ve sertti. Bakışlarında dinleyenleri küçümseyen bir hava vardı. Zaten her zaman Türkeş gibi olma- ya ve konuşmaya özenirdi. Fazla da konuşmazdı. Hele kendisinden aşağı seviyede gördüğü insanların yanında 1 saat- te belki birkaç cümle ko- 


nuşurdu. * 

Seminerin adı "ÜL- 
KÜCÜ HAREKETİN STRATEJİSİ" idi. 

Semineri veren gencin adı MEHMET ALİ AĞ- 


CA, Hani şu hiç bir örgütle ilişkisi olmayan bağımsız katil Ağca! 
Seminerin yapıldığı tarih ise çok gerilerde değil. 1979 yılının nisan ve mayıs ayı. Yani Abdi 


pulcuyu ( silahlandırıp Madeira Silahlı Kurtuluş Cephesi (FLAMA) adıyla ortaya sürüyor. 
FLAMA, suikast ve sabotajlarla Madeira'yı Portekiz'den koparma- ya çalışıyor. Ama yarattığı terör, halkın nefretini o denli kazanmış ki, FLAMA çoğalacağına azalmış ve bugün Madeira'da her hangi bir etkinliği yok. FLA-MA'nın artıkları APAM 


adlı yasal bir örgütte toplanmaya çalışıyorlar. 


BAZI BİLGİLER 

Madeira Adası'nda eyalet hükümetinin verdiği bilgilere göre 280 
bin kişi yaşıyor. Bunun 
100 bini başkent Funşal'da oturuyor. Ada nüfusu, turizm ve tarım sektörü olmak üzere iki önemli alanda çalışıyor. 
Bunları balıkçılar ve ünlü tatlı Madeira şarabı imalatçıları izliyor. Ada ekonomisinin yükünü turizm taşıyor, Bütün oteller, yaz kış İngiltere, Almanya, İsveç, Hollanda, Fransa ve halta Portekiz ve İtal- 


Ağca,sürekli 


başlardan 


öldürmek” ten söz ediyordu 


Malatya” da 


sağcı gençler 


Ağca’ dan 


” ALBAY” ın 


sevdiği adam” 
diye söz ediyorlar 


KENDİ YAYINLARINDAN ÖRNEKLER SUNDUK. BUGÜN DE, ASLINDA AÇIK BİR GERÇEK OLARAK ORTADA DURMAKLA BERABER, ÇEŞİTLİ SAPTIRMA VE ÇARPITMA YÖNTEMLERİYLE GİZLENEN OLAY VE SUÇLULARA, BU OLAYLARI YASAYAN KİSİLERİN AĞZINDAN DEĞİNİYORUZ. 


İpekçi cinayetinden 2-3 ay sonra, 

Hiç bir siyasi kuruluş- la ilgisi olmayıp "bağımsız" katil olduğunu iddia eden Mehmet Ali Ağca, cinayeti işledikten sonra geldiği Malatya'da MHP ile ÜGD'nin içiçe bulunduğu binada seminer veriyordu. 

ALBAYIN ADAMI 

Katil, "Ülkücü Hareketin Stratejisi" konulu semineri verirken sık sık önündeki notlara da bakıyordu. Notlarda çeşitli alıntılar vardı. Anlattığı konu ile ilgili en çok MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'ten alıntı yapıyor, bu noktaları söylerken sesine ve tavırlarına özel bir dikkat göstererek daha fazla Türkeş'e benzetmeye çalışıyordu kendini. 

Kendini Türkeş'e benzetmeye (o çalışmasından mı, yoksa içli dışlı olduğundan mı? Yakın arkadaşları Ağca için Türkeş i kastederek "Albayın sevdiği ve saydığı adam" diyorlardı. Bunu özellikle Ağca'nın yakalanmasın- dan sonra daha sık söyler oldular. 


ya'dan gelen turistlerle tıklım tıklım dolu. Madeira, son derece gelişmiş Bir turizm sanayisine sahip ve bu yüzden milyonlar değil, milyarlar kazanıyor. 
Ancak Madeira'nın kazandığı milyarlar, otel şirketlerinin kasalarmda, gelen döviz de Portekiz (o maliyesinde kayboluyor. Halkın eline Portekiz koşulları- na göre iyi sayılabilecek aylık dışında pek bir şey geçmiyor. Turizmden gelen gelirle başka iş alanları açılamadığından adada işsizlik var, Gençler, çalışmak üzere Venezuella'ya, Fransa'ya, Almanya'ya gidiyorlar. Vu bunların da ailelerine gönderdikleri dövizlere yine Portekiz maliyesi el koyuyor ve Madeira eyalet hükümetine . gurbetteki hemşerilerinden bir şey kalmıyor. Bu da Madeira eyalet hükümetinin ve Madeira halkının maliye, ekonomi ve içişlerinde merkezi hükümet ten daha fazla özerklik islemelerinin nedenini 


"BÜYÜK BAŞLARDAN ÖLDÜRMELİYİZ" 
Ağca'nın kendini 

üstün görmesi ve diğer 

ülkücüleri hakir görmesinin bir nedeni de işlenen sıradan cinayetleri küçük ve basit işlerden 

sayması idi, Bu nedenle o 

tarihe kadar bulunduğu 

yerlerde meydana gelen olaylara pek katılmadı. 

Poliste de sabıka kaydı- 

nın olmaması bu nedenle 

idi. O, sıradan olaylara, 

cinayetlere (o katılmazdı. 

Büyük cinayetler işlemek gerekiyordu. 

Henüz lise çağlarında iken yakın arkadaşlarına şu fikrini hep söylerdi, 


“SIRADAN BİR KO- 
MÜNİSTİ ÖLDÜRMEK 
PEK BİR ŞEY İFADE 
ETMEZ, BÜYÜK BAŞ- 
LARDAN ÖLDÜRME- 
LİYİZ Kİ, TÜM TÜR- 
KİYE ÇAPINDA KO- 
MÜNİST FAALİYET- 
LERİ DURDURMALI- 
YIZ VE ONLARI KOR-KUTMALIYIZ." 


Ağca'nın bu şekilde düşündüğünü (o kendisini yakından tanıyanların pek çoğu bilmektedir. 


Arkadaşımız Yıldırım Dağyeli, (Soldan üçüncü) konfergns-kürsüsünde, 


oluşturuyor, 

Evet, Madeira 1974' 
deki devrimden sonra yapılmış anayasanın öngördüğü geniş kapsamlı özerkliği hayata geçirmek ve turizmden, gurbetteki hemşerileri- nin gönderdiği paralar- dan elde ettiği dövizleri adada yatırım yapmak için kullanmak istiyor. 
Madeira'da herkesin ağzındaki söz, günün birinde turizmin yıldızı- nın söneceği ve halkın yine ekmeğini balıkçıbk ve şarapçılıktan çıkarmak zorunda kalacağıdır. Hiç kimse bunu düşünmek bile istemiyor. 

Madeira üzerine bilgileri derlerken Lizbon’ a inmek üzere olduğu- 


muzun anonsu veriliyor. Az sonra Lizbon havaalanındayız. Liz- 


bon, bir Atlantik şehri, Ama sanki bir Akdeniz şehri gibi sıcak ve de 


öyle kokuyor. Sanki Antalya'dayım. Dah sonra Funşal'a uçaca 


ğımız için transit salo nuna geçiyorum. 
(DEVAMI VAR) 


ica, İpekçi Yi öldürdükten sonra Malatya'da seminer verdi 


yakın arkadaşlarının tümü tanınmış komandolar 


Nitekim katil, 


yakalandıktan sonra verdiği ifadesinde cinayetinin gerekçesini şöyle açıklıyordu: 


".ÖYLE BİR EY- 
LEM YAPMALIYDIM 
Kİ: TOPLUMUN BAZI GERÇEKLERİ GÖR- 
MESİ GEREKİRDİ. BU GÖRÜŞTEN HAREKET EDİP,KOYACAĞIM EY- 
LEM İÇİN TÜM DEV- 
LET VE PARTİ YETKİ-LİLERİNCE SEVİLEN TARAFSIZ, DEMOK- 
RAT VE SEVİLEN BİR ŞAHSİYET OLARAK NİTELENDİRDİĞİM, 
KENDİNİ KORUMA İM- 
KANI OLMAYAN ABDİ İPEKÇİ'Yİ SEÇTİM..." 

Görüldüğü gibi Mehmet Ali Ağca yıllardan beri savunduğu fikrini gerçekleştirmiştir. Cinayetlen önceki Ağca ile cinayetten sonraki Ağca arasında fikren bir fark yoktur. Peki ya ilişkiler açısından fark olmuş mudur? Ağca cinayetten önce ve sonra kimlerle ilişki kurmuştur? .. 

AĞCA'NIN GEÇMİŞİ 

Ağca sadece cinayetten sonra MHP ve UGD binalarına gidip gelmedi. 
Komandolar ile ilk ilişkileri daha lise sıralarında iken başladı. 

Mehmet Ali Ağca, Malatya'nın Yeşiltepe semtinde oturuyordu. 
Malatya Öğretmen Okulunda okuduğu 4 yıl boyunca ülkücülerle beraber oldu. Daha sonra İstanbul'da kendine çok yardır eden bir sınıf arkadaşı en büyük sırdaşı idi. Cinayette kendisine şoförlük yapan Yavuz Çavlan da mahalle arkadas; idi. Bu sırada Malatya'daki MHP ve ÜGD lilerin elebaşları ile yakın ilişki kurdu. 

Yeşiltepe ÜGD Başkanı Selim, İkinci Başkanı Hacı Çitil ve Kadir Çitil (Bu ikisi Ağca'nın çok yakın akrabasıdır), ÜGD Başkanı Yaşar Bozkurt, Eski ÜGD başkanlarından Mesut Samanlı, yine eski ÜGD başkanlarından Nazmi Doyra, cinayette en önemli suç ortağı olan Mehmet Şener, Ağca nın en yakın arkadaşlarıdır. Ağca bu kişilerle defalarca MHP ve ÜGD'de buluştu, beraber oldu, tartıştı. 

BAĞIMLI KATİL! 

Mehmet Ali Ağca cinayeti işledikten sonra Malatya'ya geldi. Burada uzun süre kaldı. Hatta yakalanmadan 2-3 hafta öncesine kadar da Malatya'da idi. Bu sırada yine aynı kişilerle görüştü. 
Dörtyol semtinde ülküsülerin gidip geldiği kr roathanelerde bazı günler tavla oynadığı bile görülüyordu. Tavladaki rakipleri de yine aynı kişiler- di. 

Mehmet Ali Ağca bu arada Malatya'ya sık sık gidip gelen MHI Doğu İlleri Müfettişi ile de görüştü. 

İşte bütün bu ilişkileri sürdüren Ağca'nın "'bağımsiz “ katil olduğu ileri sürülmektedir. 


YARIN: 
Zeytinburnu” nda neler oluyor? 


